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Eczacı Dergisi'nde yayımlanan bütün yazı, haber, fotoğraf, harita, illüstrasyon vesair konuların her türlü telif hakkı Novi Medya İletişim ve Yayıncılık A.Ş.'ne aittir. İzin alınmadan kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Dergide yayımlanan ilan, röportaj veya köşe yazılarındaki, fikir ve görüşler, yazarı veya görüşü bildireni hukuken bağlar. Hiçbir şekilde Eczacı Dergisi sorumlu tutulamaz. 


Altın Havan 


Çetin Öztürk 


bey ve 


sektörün zirvesinde 


Eczacı dergisi olarak sektörün en önemli ödül töreni Altın Havan'ın bu yıl 8'sini düzenlemiş olmaktan dolayı büyük gurur duyuyoruz. 


Ödül alanları kutluyor, emeği geçen başta jüri üyelerimiz olmak üzere tüm Eczacı dergisi çalışanlarına 
teşekkür ediyorum. Şimdiden 2018 
ile ilgili adayları bekliyoruz. 


Sektör nereye gidiyor? 
Karamsar olmak istemiyorum ama bilhassa yerli ilaç şirketleri artık ilaçtan para kazanmıyor. Eczacı da artık ilaçtan para kazanamıyor. 


Tabii ki, istisnalar kaideyi bozmaz ama genel olarak durum böyle, Yerli ilaç sanayii can çekişiyor. Verilen fiyatlar sonucunda ilaçların üretimi veya ithalatı yavaşladığından zaman zaman yokluk sıkıntısı ile karşılaşılıyor. 


Eczacı ise ne yapacağını 

şaşırmış durumda, ilaçtan para kazanamayacağını yeni yeni idrak etmiş durumda (ki, biz 10 sene önce söylemiştik) meslek hakkı almak istiyor. 


Meslek hakkı alabilmek için Rehber (Smart) Eczane çalışmaları başlatıldı. Ancak eczacı kanunen birinci basamak sağlık mensubu sayılmadığı sürece bunların hiçbir önemi yok. 


13 sene önce zincir eczane geliyor 
demiştik. Gizli olarak şu an var. Yarın 


resmi hale gelir. 


İlaç olmayan gıda takviyesi ürünleri zaten markete girdi. 


İlaç sektörü için söyleyecek pek bir şeyim yok. O devlet politikası ama yerli ilaç sanayii bence stratejik olarak daha çok desteklenmeli. 


Peki eczacı ne yapacak? 


Önce Sağlık Bakanlığı ikna edilecek, eczanelerin birinci basamak 

sağlık birimi, eczacıların da birinci basamak sağlık mensubu olduğu kanuna geçecek. 


Sonra farmasötik bakım konusu tüm eczanelere teknolojik gelişmeler de kullanılarak yaygınlaştırılacak. 


Bu konuda Başyazarımız Vecihi Özerdemli'nin bu ayki makalesinde belirttiği konular hızla hayata geçirilmelidir. 


Şunu bilmek lazım. Dünyada ne oluyorsa bir süre sonra bizde de 

o oluyor. ABD'de 30 sene önce başlayan durum, son 250 ilacın reçetesiz satılabilir olması kararı bu yolda döşenmiş taşlardan bir tanesi. 


Ne olacağını bil. Ona göre hazırlan. 

2018 tüm Eczacı dergisi okurları 
için, şahane bir yıl olsun, sağlık, mutluluk, huzur getirsin. 


Sevgi ve saygılarımla 


Klinik Eczacılık 
Çocuklarda Diyabet ve Hipoglisemi 


Bilişim Eczacılığı 
Beacon 


Mesleki İngilizce 
Ağız ve Diş Sağlığında Temel Kelimeler ve İfadeler 


Geleceğin Eczacıları 
Döner İlaç Raflarına Hazır mısınız? 


Spor Eczacılığı 
Gençleri Spora Teşvik Ederek Onları Madde Bağımlılığına Karşı Koruyabiliriz 


Hukuki Sorumluluk 


Eczanelerin Açılması, Nakdi, Devri ve Kapatılması 


TİTCK SEKTÖR YAYINLARININ TEMSİLCİLERİ İLE BULUŞTU *30 


"ECZACI KENDİNİ ÇOK 
YÖNLÜ GELİŞTİRMELİ" 42 


TEB, TESK BAŞKANI BENDEVİ PALANDÖKEN'E CEVAP VERDİ *38 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Derinex Saç Bakım Spreyi 


İçeriğindeki Procapil, Trichogen, Soluvit Richter, Sedaplant Richter sayesinde saç kökü hüc- 


elerinin yaşlanmasının önlenmesine, saç çıkış hızına etkili 

olur. Saç döülmesini p önlemeye yar. * 
dımcı olur. — 


Krauterhof Isıtıcı 


Ma 


Almanya'dan itha 


HOF 


saj Jeli 


Isıtıcı 


edilen, KRAUTERasaj Jeli, adaleleri ısıtarak 


gevşetilmesine ve sakinleştirilmesine, mcı olur. Kırmızı Asma Yaprağı, At stresi, Alman Papatyası, 


yard 


Kestanesi E 
Oğul Otu, Civan Perçemi, Şer-Otu, Ökse Otu, Kedi Otu, Rezene, ihtiva eder. Özellikle 


spor 
: cesi 


betçi 


veya yürüyüş Önuygulandığında 


? adaleleri ısıtarak rahat 


: biry 
: yapı 


ürüyüş veya spor masına olana 


: sağlar. 


HiPP Organik Gofretleri 


HİPP Organi 


Pirin orga 


zengin vitamin bileşim için sağlıklı bir at 


ç Gofreti ve Elmal 


k Yabanmersinli Elmalı 


Pirinç Gofreti, 


nik kalitedeki meyve içeriği ve 


ştırm 


iyle bebekler alıktır ve diş ka- 


şıması için de uygundur. HiPP Organik 


Yabanmersinli Pi 
» veElmalı Pirinç Gofret 


* ayın 


inçli 


sonundan itibare 


> kullanıma uygundur. 
: Gluten ve süt bileşen- 
: leri içermez. Gluten 

: vesüt alerjisi olan bebekle tüketebilir. 


rahatlıkla 


Bebek Gofreti 


| 
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Ecz. Vecihi Özerdemli vecihidedak.org.tr 


Eczacının yeni rolleri 


Değerli meslektaşlarım, 

Geçtiğimiz günlerde mesleğim adına çok verimli bir gün yaşadım. Aynı gün Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültemizde değerli hocam Prof. Dr. Hande Gürer Orhan ile birlikte son sınıf öğrencilerine eczacılığın bugününü ve eczanelerimizin geleceğini anlattık, sonrasında da değerli hocam Prof. Dr. Levent Üstünes ile eczacıların geleceğindeki en önemli seviye olan klinik eczacılığı konuştuk. Öğrencilerimizle paylaştığım çalışmalarımda herzaman dikkatle üzerinde durduğum konu eczacıların sağlık hizmetindeki yeni rolüdür. 
Çeşitli makalelerden topladığım verilerle bu görevleri tasnif ettiğimde büyük bir kesimini halen ülkemizde tatbik edemediğimiz görülüyor. Bunlar bir anlamda birinci basamak sağlık hizmetinde olduğumuzda meslek hakkı oluşturacak kazanımlarımız olarak da görülebilir. 


Sırasıyla ele alındığında; 

-Koruyucu hekimlikte, taramalarda danışmanlık. 
-Kronik hastalıkların takibi, 

-Hastaların tedavi eğitimleri, 


-İlaç güvenirliği ve klinik verilerin toplanması, ilaç uygulamalarında oluşan sorunların nedenlerinin saptanması, tanınması, araştırılması ve kaydedilmesi, duyurulması ve gerekli önlemlerin alınması (Farmakovijilans) 


-Psikotrop ilaçların denetimini sağlamak, 

-Aşılama kampanyalarının takibi (Bazı ülkelerde uygulama başladı) -Satışı özel izne tabi ilaçların denetimi ve verilerin derlenmesi, -Hastanın kendi kendine tedavi hakkı konusunda danışmanlık, 


-Kullanılmayan ilaçların çevreye olan zararlarında danışmanlık ve imhasını sağlamak, 


-İlaçların biyoyararlanım sürecini gözlemek raporlamak, -Sahte ilaç konusunda denetleme... 


Bu konuların her birini teker teker irdelemek ve hayata geçirmek birinci basamak sağlık hizmetinde önemli bir adımdır. Listeyi irdelediğinizde birçok işlevin bizim mesleki hayatımıza daha girmediğini göreceksiniz. Ama bunların tümünün, yeni bir çağa girecek olan ilaç dünyasını yakalamak için birer altyapı olarak ne denli önemli olduğu açık. Farmakovijilans ve veri derleme ile bunun halk sağlığında istatistik değerleri hem ilacın hem de mesleğin değeri açısından önemli bir basamaktır. İlaç sosyal bir ürün ise bu basamakları hızla çıkmak gerekmektedir. Yakın gelecekte kişiye özel ilaç gerçeğine hazırlanacak bir klinik eczacılık modeli ancak bu basamakların sonunda hayat bulacaktır. 


Saygılarımla... 


Bactoblis Solunum Yolu Probiyotiği 

Dünyanın ilk ağız ve solunum yolu probiyotiği olan Bactoblis; Streptococcus salivarius KI2 patentli bakterisini içeren emme tablettir. 
Bactoblis; düzenli kullanıldığında, ağız ve boğaz florasının dengesini sağlar, bağışıklık sistemini düzenlemeye yardımcı olur. 
Bactoblis emme tablet, tüm bu etkinliği ile 2015 yılında Avrupa'da yılın ürünü ödülünü almaya layık görülmüştür. 
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Ecz. Duygu Bakın 


duygu©solgar.com.tr 


BETADINE* Gargara ve 
Boğaz Spreyi 
Sağlıklı yeni bir yıl 


BETADINE* Gargara ve Boğaz Spreyi; : 

üst solunum yolu enfeksiyonlarından : Yılın son günleri herkesin artısı ve eksisiyle geçen bir yılını gözden geçirdiği, yeni orunmak için, enfekte olmuş ağız, : hedefler koyduğu, sözler verdiği, dilekler dilediği bir dönemdir. Fazla kilolar ve ilecek, 

i ll : en kısa sürede spor yapmaya başlanacak, yeni ve mutlu bir başlangıç olacaktır yeni 

boğaz mukozası ve diş eti rahatsızlık- : yıl. En çok istenilen şey ise sağlıktır çünkü her şeyin başı biliyoruz ki sağlıklı olmaktan arında zararlı mikroorganizmaları öl- : geçer. 

dürerek enfeksiyon 8 16) 

oluşumunu önle- 412 Daha sağlıklı beslenmek, sağlık kontrollerini ihmal etmemek, sigarayı bırakmak, bir 

: meye yardımcı kedi ile yaşamaya başlamak, dünyayı gezmek, mutlu olmak stresten uzak olmak, her olarak ve ağız ne kadar kolay olmasa da pozitif bakış açısı geliştirmek, hepimizin istediği sağlıklı yaşamanın ayrılmaz birer parçası kabul edilen öğelerdir elbette. 


: ve boğaz hijye- 
* ninin sağlan- 
: masıamacıyla 


kullanılır. 
mealleri “Bütün hastalıklar bağırsaklardan başlar, bağırsaklarınız hastaysa vücudunuzun geri kalanı da hastadır." 


Bu yılı daha sağlıklı geçirmek için neler yapabiliriz? 


Hipokrat'ın sözünü hatırlayalım: 


Yoğun stres ve hızlı tempo dolayısıyla ihmal ettiğimiz bağırsaklarımıza iyi bakalım ve : günlük bir probiyotik desteği kullanalım. İlaçların, stresin, hazır gıdalardaki koruyu-Collagen & Hyaluronic Acid cuların tahrip ettiği bağırsak mikrobiyotamızı güçlendirmek, bağışıklık sistemimiz : için yapacağımız en güçlü destektir. Probiyotik desteğimizi seçerken mide asidine 


Voonka Beauty serisinin en yeni dayanıklılığına ve bakteri çeşitliliğine önem vermek gerekir. 


ürünü Voonka Collagen * Hya- 


luronic Acid tablet, içerdiği Günlük beslenme düzenimizde eksik aldığımız omega 3 yağ asitleri başka bir desi sranlardal uirolizs (4129 : sağlık sigortamızdır. Kalp damar sağlığı, beyin sağlığı, göz ve cilt sağlığımız ve 


Kollai | : birçok biyolojik fonksiyon için hücrelerimizin omega 3 yağ asitlerine ihtiyacı var. Her ollajen, Hyaluro- p. : sağlıklı birey genel sağlığını desteklemek için günde en az 500 mg, kalp-damar 


nik Asit, Vitamin hastalığı riski olanlar günde 1 g EPA*DHA omega-3 yağ asitlerini almalıdır. 
: C,Çinko,Bakır,Bi- Kan trigliserit seviyeleri yüksek olan kalp hastaları ise günde 3-4 g EPAtDHA otin ve Selenyum omega-3 yağ asitlerini almaya özen göstermelidir. 


ile vücutta Kolla- 

: jen üretimine ve sentezine destek oluyor. 


Güçlü bir multivitamin olası vitamin mineral eksikliklerini gidermek, vücudumuzdaki enerji üretimine destek olmak ve detoks sistemlerinin düzgün çalışmasını sağlamak için vazgeçilmezdir. Büyük bir uyum içinde çalışan biyolojik sistemimiz her bir vitamin : ve minerale kritik reaksiyonlarda ihtiyaç duyar. Herhangi birinin yetersizliği ise bu Hereeeereeseerereessrrssze uyumun bozulmasına sebep olabilir. Dolayısıyla günlük gereksinimlerimize uygun olarak formüle edilen multivitamin destekleri sağlıklı halimizin devamı için önemli süvüsssüsessosss0mssas0000 desteklerdir. 


Wellcare Immune 


Afrika sardunyası (Pelar- 


2017 yılında dünyada 1 milyar insanın D vitamini yetersizliğine sahip olduğu 
açıklandı. Dünya nüfusunun 7,6 milyar olduğu düşünüldüğünde, yaklaşık her 7 
kişiden birinde D vitamini yetersizliği bulunuyor. D3 vitamini vücutta 2000'den 


a i um Sideoidesi, a |t37| : fazla geni etkileyen ve bir o kadar da reaksiyonu kontrol eden bir vitamin. 

polis ve C vitamini : 

el ve sozu i : 5000'den fazla yayınlanmış araştırmaya göre iyi bir ruh sağlığı için de D algınlığı e grip z : vitaminine ihtiyacımız var. Kan değerimizi kontrol ederek optimal aralıkta kan D şikâyetlerinin gi- Taa 2 * vitamini seviyelerini tutmak, depresyon ve stres durumlarında en büyük yardımcıderilmesine ve ba- mız olabilir. Umuyorum 2018 yılında, beslenme düzenindeki olumlu değişiklikler ve ışıklık sistemini çözümler yüzümüzü daha fazla güldürecek. Sağlıklı, mutlu, huzurlu yeni bir yıl dilerim. 
güçlendirmeye 

yardımcı olur. Sağlıklı günler... 
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Eczacı dergisi tarafınd edilen ve zamanla ilaç ödülüne dönüşen Altı tarihinde 8. kez sahip 
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İlaç ve eczacılık sektörünü bir araya getiren Altın Havan İlaç ve Eczacılık Sektörü Başarı Ödülleri 15 Aralık Cuma günü Shangri-La Bosphorus Otel'de sahiplerini buldu. Görkemli ödül töreninin sunuculuğunu ünlü radyo ve TV programcısı Ceyhun Yılmaz yaptı. Altın Havan Ödülleri'nde bireysel ve kurumsal olmak üzere iki kategoride 17 ödül sahiplerine takdim edildi. 


Altın Havan sektörün 
Oscar'ı haline geldi 


Çetin 

Öztürk! 
Her yıl ödül kazananların merakla beklediği Altın Havan Ödülleri töreninin açılış konuşmasını Eczacı Dergisi İmtiyaz Sahibi Çetin Öztürk yaptı. Öztürk konuşmasında, “Hepiniz 8. Altın İlaç ve Eczacılık Sektörü Başarı Ödülleri ödül törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. 
Altın Havan Ödülleri 2008 yılında aramızdan ayrılmış Eczacı Dergisi yazarı Ecz. Levent Kamacık anısına başlatılmış bir ödül törenidir. Bugün geldiğimiz noktada Altın Havan 8 yıl içerisinde sektörün Oscarları haline gelmiştir. Bu hale gelmesinin sebebi ilk olarak ödülleri veren kurume Eczacı Dergisi'dir. İkincisi jürisidir. Başta jüri başkanımız Ecz. Mehmet Domaç olmak üzere tüm jürimize Altın Havan ödüllerine verdikleri emek ve katkı için ayrı ayrı teşekkür ederim. Ama esas ödüllere değer katan, ödülleri geleceğe taşıyan bu ödülleri kazananlardır" dedi. 


İnovatif çalışmalara imza atmak için çabalıyoruz 

Konuşmasının devamında diğer çalışmalar hakkında da bilgi veren Öztürk, “Eczacı dergisi 2004 yılından beri ilaç 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ve eczacılık sektöründe yayın hayatına devam ediyor ve her ay 7 bin 500 eczacıya ulaşıyor. 13 yıldır düzenli bir yayın. 
Bu başarı Türk Eczacıları Birliği tarafından "sektörün en iyi dergisi" ödülü ile ödüllendirilmiştir. Yine 2007 yılında bir ilki daha gerçekleştirdik. Eczacılar tarafından halka dağıtılan ilk aylık aile sağlık dergisi BizimEczacı yayın hayatına başladı. BizimEczacı dergisi her ay 
150 bin aileye ulaşmaktadır. Bugün en 
yakın tiraj 20-30 bin civarındadır. Bu güzel çalışmalara ek olarak 3 yıldır yaptığımız bir organizasyon var ki, değil Türkiye'de dünyada bir ilk. PharmaSea Gemide Eczacılık Kongresi ilk defa bir kruvaziyer gemisinde eczacı dostlarımızla beraber hem kongre yapıyoruz, hem eğleniyor, hem de geziyoruz. Prof. 
Dr. Ekrem Sezik'in bilimsel kurul başkanlığını yürüttüğü kongrede bu yıl bir sürprizimiz de olacak. Bu yıl Pharma-Sea Gemide Eczacılık Kongresi Kurban Bayramı'na denk geliyor. 21-25 Ağustos tarihlerini şimdiden not edin ve erken rezervasyon avantajlarını kaçırmayın. 
Biz Eczacı dergisi olarak yeniliklere ve inovatif çalışmalara imza atmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçen yıl başlattığımız yine bir ilk olan eczacılara özel ajanda olan Eczacı Plan Defteri'ni sizlere sunmaktan mutluluk duyuyoruz" diyerek sözlerini bitirdi ve törene sponsor olan firmalara teşekkür 


beratlarını takdim etti. 


Sponsor firma ve yetkilileri: Selçuk-As Ecza Deposu 
İbrahim Etem Meranini Group Mesh Stick Çayları 


Hünnap 

NBT İlaç 
Burda Bebek 
CinnaGen İlaç 


Bu onuru ömür boyu taşıyacağız Jüri Başkanı Ecz. Mehmet Domaç, açılış konuşmasında 8. Altın Havan Ödülleri'ne onur verdiniz diyerek konuşmasına başladı. Domaç, “Biz Altın Havan Ödülleri'ni bir kaç nedenden ötürü veriyoruz. Öncelikle ülkemizde inovasyonun gelişmesi için veriyoruz. 
Çünkü inovatörlerin çalışmaları hep hayat kurtarmak içindir. İster doğayı geliştirecek güçler ortaya çıkarsınlar, isterlerse yaşam için yeni bir şey icat etsinler, isterlerse yeni bir ilaç bulsunlar hepsinin amacı hayat kurtarmaktır ve insanları daha mutlu etmektir. 
Değerli dostlarım, bu ödülleri aynı zamanda genç arkadaşlarımız için ve onları teşvik etmek için veriyoruz. 
Biliyorsunuz fidanın umudu ağaç olmaktır. Bu hayata tutunmanın bir yoludur. Uzun ömürlü olabilmek fidan için ancak ağaç olmakla mümkündür. 
Gençlerimiz için de umuda tutunarak, 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Eczacı Dergisi İmtiyaz Sahibi Çetin Öztürk, Altın Havan sponsorlarına teşekkür 


beratlarını takdim etti. 
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hayata kök salarak, süreç içinde adım adım gelişerek bu ülkeyi değiştirmek de mümkündür. Dolayısıyla gençlerimizi bu anlamda teşvik etmek amacındayız. Ayrıca bu ödülü marifetin iltifata tabi olduğu için veriyoruz. Biliyorsunuz marifet iltifat ile ödüllendirilmeli ve teşvik edilmelidir. Bu ödüllerin verilmesindeki en önemli nedenlerden biri de vefadır. Vefa İstanbul'da bir semt ve bir bozacı olarak hatırlansa da aslında en önemli insanlık erdemidir. Bu insanlık erdemini unutanlar ne ülkesini ne kendisini ne ailesini ne de toplumu geliştirebilirler. Bu ödülleri şu ana kadar bilim insanı, değerli meslektaşlarımız, değerli kurumlar ve çalışanları aldılar, almaya da devam edecekler. Son olarak şunu vurgulamak isterim, Altın Havan Ödülleri alanlar için onur olduğu kadar verenler için de bir onurdur ve bu onuru ömür boyu taşıyacağız. 


Ödül sahipleri ne dedi? 

Açılış konuşmalarının ardından 8. Altın Havan Ödül Töreni'nde 17 dalda ödüller sahiplerini buldu. Ödül alanlar ve düşünceleri ise şöyle: 


Ecz. Levent Kamacık Özel Ödülü Ecz. Levent Kamacık Özel Ödülü'nü Ecz. Sabih Tekin Çağlar, jüri Başkanı Ecz. Mehmet Domaç'ın elinden aldı. 
Çağlar eczacılık mesleğine katkıları nedeniyle ödüle değer görüldü. Çağlar, yaptığı konuşmada bir anısını anlatarak, “Öncelikle bu güzide topluluğa çok teşekkür ederim. 2001 yılında Türk Eczacıları Birliği'nde henüz 15 günlük genel sekreterlik görevini yapıyordum. 
Büyük kongrede alınan bir karar ile ilk defa eczanelerimizi kapatma kararı 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Sabih Tekin 
Çağlar 


almıştık. Eylemin ilk günü dönemin Sağlık Bakanı Osman Durmuş Meclis kürsüsünden alınan eylem kararı nedeniyle TEB Merkez Heyeti üyelerine karşı Cumhuriyet savcılarını göreve çağırıyorum diye açıklama yaptı. Bu açıklama ilk önce bir endişe, korku ve heyecana neden oldu. Sonra bu durumdan hemen çıktık. O zaman arkadaşlarıma "korkulacak bir şey yok, biz mahkemeye çıksak bile binlerce eczacı beyaz önlükleri ile gelir bizi o salondan çıkarır, kimse gelmezse de kendimiz evimize gideriz" dedim. O araannem aradı ve Osman Durmuş'un açıklamalarıyla ilgili eğer mahkemeye çıkarsanız gelip "bunlar benim oğlumun başının altından çıktı" diyeceğim dedi. Neden diye sorduğumda "nerede olduğunu bilirim gelir görürüm" dedi. O günlerden bugünlere çok zaman geçti ve çok şey değişti. Ancak biz hala buradayız ve sizlerleyiz, hepinize çok teşekkürler. 
Tüm emeklerim, eczacılara analarının ak sütü gibi helal olsun" dedi. 


Mustafa 
Çalışkan 


Ahmet Çimer 


İnovatif Ürün Ambalaj Ödülü 

3. nesil Stick ambalajı ile bitkileri bir araya getirerek inovatif bir ambalajı pazara sunmasından dolayı İnovatif Ambalaj Ürün Ödülü Mesh Stick Çayları'nın oldu. Ödülü Altın Havan Jürisi Ecz. Ahmet Çimer'in elinden Mesh 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stick Çayları Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çalışkan aldı. Çalışkan ödülü almasının ardından, “Böyle özel bir gecede, Altın Havan ödülüne değer görülmek Mesh Stick olarak bizleri de duygulandırdı ve onurlandırdı. Tüm Avrupa Birliği'nde yer alan eczanelerin 
ardından | yıl içerisinde ülkemizde 2 
bine yakın eczanede hizmet vermeye devam ediyoruz. Bunun için çok gururluyuz. Yüzde yüz doğal ürünleri sizlerin kullanımına arz ediyoruz. Başta jüri başkanım olmak üzere hepinize çok teşekkür ediyorum" diyerek duygularını paylaştı. 


Ayşegül Birlik 


Kazım Dinç 


Eczacı Danışmanlık Ödülü 

Bu yıl Eczacı Danışmanlık Ödülü spor eczacılığı alanında yaptığı çalışmalar ve danışmanlık ile Ecz. Ayşegül Birlik'in oldu. Birlik, dünya çapında eczacılığın yeni uzmanlık dalı olarak yükselen spor eczacılığı ile ilgili yaptığı çalışmalar ve danışmanlık ile ödüle değer görüldü. 
Ödülünü eski Sağlık Bakanı Ecz. Kazım Dinç'in elinden alan Birlik'in konuşmasında, “Herkese çok teşekkür ediyorum. 
Dünyada yükselen değer olan spor eczacılığını Türkiye'de tanıtmak için bundan 2 sene önce ben ve kıymetli meslektaşlarımla bir yola çıktık. Bu uğurda bize destek veren tüm eczacılık camiasına, sporcuları eczacıların ilkeli ve değerli danışmanlığına yönlendiren herkese çok teşekkür ediyorum. Tekrar bu ödüle layık gördüğünüz içintüm kalbimle teşekkür ediyorum" ifadeleri yer aldı. 


İlaç Dışı İnovatif Ürün Ödülü 


Sonucu merakla beklenen bir diğer ödül olan İnovatif Ürün Ödülü bu yıl 


13 


E KAPAK KONUSU 


/ system 
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Tuncay 
Sayılkan 


Duosvit ile NBT İlaç'ın oldu. Duosvit DHA yetişkinlerde değişik nedenli vitamin mineral ve omega 3 kaynağı, mikro besin beslenmede eksikliklerin giderilmesinde ihtiyaç duyulan tüm bileşenleri içeren patentli kapsül içi kapsül (Capsule in capsule) bir ürün olduğu için ödüle değer görüldü. Ödülü NBT İlaç Genel Müdürü İrfan Kaya İzmir Eczacı Odası Ecz. Tuncay Sayılkan'ın elinden aldı. Kaya, “Özellikle Eczacı dergisi ailesine ve ödülü almamıza katkısı bulunan tüm stratejik ortaklarımıza çok teşekkür ediyorum. Diyarbakır'da Karacadağ'ın eteklerinde yer alan bir köyden gelip bugün inovatif bir çalışmanın sonucu olarak bu ödüle değer görüldük. Ülkemiz bu potansiyele sahip. 
Gerekli destekler verildiğinde daha çok inovatif çalışmalara imza atabiliriz. 
Tekrar hepinize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. 


İlKay Erdöğün 
Orhan * 


Güniz 
LMiTelil Kelir4si| 


Bilim Ödülü 

Bilim Ödülü bu yıl Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan'a gitti. Eczacılık mesleine katkıları, yayınları ve kitapları ile ödüle değer görülen Orhan ödülünü bir diğer Altın Havan Jürisi Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güniz Küçükgüzel'in elinden aldı. Orhan'ın yaptığı konuşmada, “Öncelikle Novi Medya ekibine ve Eczacı dergisine ve Altın Havan jürisine çok teşekkür ediyorum. Bir akademisyen için Bilim Ödülü almak çok önemli. Bu zamana kadar değişik bilim ödülleri aldım ancak bu ödülü almanın ayrı bir gururu var. Ödülün kendisinin havan şeklinde olması daha da anlamlı. Her zaman onurla ve gururla saklayacağım bir ödül olacak" sözleri yer aldı. 


Yılın Ürünü Ödülü 

8. Altın Havan Ödül Töreni'nde Yılın Ürünü Ödülü Sustenium Triple Action ile İbrahim Etem Menarini Group'un oldu. Sustenium Triple Action, yüksek teknoloji ile üretilen 3 katmanlı tabletinde 12 vitamin ve 10 minerale ek olarak güçlü antioksidanlar olan koenzim 010 ve resveratrol içeriği olması sebebiyle ödüle değer görüldü. Ödülü İbrahim Etem Menarini Group Tüketici Sağlığı Direktörü Dr. Kürşad Koç Türkiye İlaç Sanayi Derneği Başkanı Cengiz Celayir'in elinden aldı. Koç'un konuşmasında, “Böyle önemli bir ödüle bizleri değer gördükleri için jüri üyelerine teşekkür ediyorum. Firmamız yaklaşık 100 yıl önce kurulmuş ve Türkiye'deki ilk vitamin markasının ortaya çıkmasını Kurtuluş Savaşı sırasında cephede askerlere serum üretmekle meşgul olan İbrahim Etem Bey sağlamıştır. İlk vitamin markası olan Vitabiol bugünlere kadar geldi. Ancak şimdi yeni bir vitamin olan Sustenium ile çok daha inovatif, çok daha farklılaşmış özellikle oyunun kurallarını değiştirecek bir ürünü kullanıma sunduk. Sayın İbrahim Etem'in şirketimize kazandırdığı değerlerin sergilendiği küçük bir müzemiz var. Aldığımız bu ödül de o 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müzenin çok onurlu, değerli ve güzide bir parçası olarak yerini alacak” ifadelerini dile getirdi. 


Çetin Öztürk Ahmet Oğul Araman 


Onur Ödülü 

Prof. Dr. Nedime Ergenç'in katılamadığı ödül töreninde kendisi yerine ödülü Prof. Dr. Ahmet Oğul Araman Eczacı Dergisi İmtiyaz Sahibi Çetin Öztürk'ün elinden aldı. Prof. Dr. Nedime Ergenç, eczacılık mesleğinde geçirdiği 44 yıllık sürede mesleğe katkıları, yayınları, kitapları ve hocaların hocası olması ile ödüle değer görüldü. Ergenç ile ilgili bir anısını paylaşan Araman, “Ben kendisinin öğrencisiydim. Jüri başkanımızın da hocası olmuş ve sanırım ilk asistanlığını da Nedime Hoca'nın asistanı olarak yaptı. Dekan yardımcısı oldurgum dönemde artık kemale erdiğimi düşünüyoruz, bir toplantıda bir konuda fikrimi söyledim Nedime Hoca, “Sen dünkü çocuksun ne bilirsin otur konuşma'" dedi. O gün bugündür konuşuyorum sağ olsun önümü açtı. Nedime Hocamıza hepimiz çok şey borçluyuz. 
Bu ödülü ona vermek de gerçekten bir vefa borcudur” diye konuştu. 


Tolga Mumcu 
Çetinkaya 


Ercan Talaş 


Yatırım Ödülü 

Yatırım Ödülü'ne bu yıl değer görülen kurum Burda Bebek (Wee Baby) oldu. 
Wee Baby Sakarya Organize Sanayi Bölgesi'nde 15 bin metrekare kapalı alanı 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bulunan yeni modem tesisi iletüm üretimi tek bir çatı altında toplayarak, kapasitesini artırdı. Yeni yatırımlarıyla ve 25 milyon üretim kapasiteli tesis sebebiyle ödüle değer görüldü. Burda Bebek adına ödülü Satış Direktörü Ercan Talaş, Tekirdağ Eczacı Odası Başkanı Tolga Mumcu Çetinkaya'nın elinden aldı. Ödülün ardından konuşan Talaş, “Bir yıl önce ödül törenine davetliydik ve o an bu ödülü almak için bir hayal kurmuştuk. Emzik ve biberon kategorisinde uluslararası standartlarda üretim yapan Türkiye'nin en büyük yerli üreticisi olarak 31. yılımızı kutluyoruz. Böyle büyük bir yatırımla 31. yılımızı taçlandırmış olduk. Şu an 24400 eczanede ürünlerimiz yer alıyor. Siz degerli eczacılara çok teşekkür ediyoruz. 
Ayrıca bizi ödüle layık gören değerli jüri üyelerine ve Novi Medya ailesine de teşekkür ediyoruz. Bir de Genel Müdürümüz Burak Özbaşoğlu ve yönetim kurulumuza da bizi sürekli destekledikleri için ve yanımızda oldukları için teşekkür ediyoruz" dedi. 


İrfan 
Demirci 


Genç Girişimci Eczacı Ödülü 

Genç Girişimci Eczacı Ödülü bu yıl Ecz. 
Bora Hazır'a gitti. Eczane ilaç sunum hizmetini kolaylaştıran ve kalitesini arttıran etiketleme uygulamasını hayata geçirmesiyle ödüle değer görülen Ecz. Bora Hazır'a ödülünü Gaziantep Eczacı Odası Başkanı Ecz. İrfan Demirci takdim etti. Duygularını katılımcılar 

ile paylaşan Hazır, “Öncelikle bu ödüle beni layık gördükleri için çok teşekkür ederim. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını buradan anmak istiyorum. Daha sonra da beni yetiştiren aileme, bu yazılımın yapılma sürecindeki desteği ve sabrıyla eşime ve beni yetiştiren hocalarıma çok teşekkür ederim. 
Bir girişim öncelikle bir hevesle başlar. 
En başta bir değişim üşengeçlik ve çok çalışmak ile başlar. İkisi bir arada nasıl olur derseniz. Bir eczacı olarak şıkır şıkır eczanelerimizin olduğunu gördüm. Ama ilaçların üzerinde hep kalem ile yazılan, çok okunaklı olmayan, hasta ismi olmayan ve prospektüs bilgilerinin tam ifade edilmediği yazılar yazıldığını gördüm. Kendi eczanemde kalemle bu notları detaylıca yazmaya başladım. 
notları yazarken üşenmeye başladım. 
Daha sonra bunu bir program haline getirerek etiket ile daha kolay hale getirelim diye düşündüm. Denizli'de Teknokent'te kurduğumuz bir firma ile ve çok dinamik, genç bir ekip ile bu projeyi hayata geçirdik. 4 yıllık bir çalışma oldu ve yaklaşık bir yıldır da eczanelerde 

yer alıyor. Çok sevildi ve beğenildi. Bu benim bir hayalimdi, gerçekleştiği ve bu ödüle layık görüldüğü için çok mutluyum” şeklinde konuştu. 


Mehmet Domâç * 


Bülent Gümüşel 


Hizmet Ödülü 

Bireysel kategoride Hizmet Ödülü bu yıl Prof. Dr. Bülent Gümüşel'in oldu. 
Gümüşel mesleğe yaptığı hizmetlerden ve meslek adına yaptığı çalışmalardan ötürü bu ödüle değer görüldü. 
Gümüşel'e ödülünü Jüri Başkanı Ecz. 
Mehmet Domaç takdim etti. Gümüşel yaptığı konuşmada, “Esasında ben bir şey yapmadım. Benim yaptığım şey Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi vatanını çok seven insan onun için hep çalışan insandır, yani görevini en iyi yapandır. Ben sadece bunu yaptım. 
1984 yılında elime bir zarf geldi. Zarfta 
yazan şey Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ydi. Rahmetli anneme 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babama dediğim şey de: Ben bu meslek için elimden gelen hizmeti yapacağım oldu. Bugün buralardaysam onların emeği büyük. 2 yıl önce Hacettepe Üniversitesi ile bu ödülü aldığımızda da söylemiştim burada bu ödül büyük onur. Çetin Bey'e ve jüri üyelerine bizi burada onure ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Aslında ödülü almak önemli değil ödülü bundan sonrasında taşımak çok önemli. Sevgili eşim Belma'ya, çocuklarımız Ata, Ece ve Çağla'ya her zaman yanımda oldukları için çok teşekkür ediyorum. Yıllarca Hacettepe Üniversitesi'nde görev yaptım, şu an Erzincan Üniversitesi'nde öğretim üyesi ve dekanım. Bu ödülü Erzincan Üniversitesi adına alıyorum. Tekrar beni onurlandırdığınız için çok teşekkür ediyorum" dedi. 


Esra Baloğlu 


Yeşilada 


Eczacılık Kurumu 

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
1975 yılı itibariyle başarılı hizmetlerinden dolayı ödüle değer görüldü. Bu yıl Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ne giden ödülü Fakülte Dekanı Prof. Dr. 
Esra Baloğlu, Prof. Dr. Erdem Yeşilada'nın elinden aldı. “Eczacı dergisi ve jüri üyelerine ödüle değer gördükleri için çok teşekkür ediyorum. 1975 yılından günümüze kadar geçen süreçte görev yapan tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Bu ödülde hepsinin hakkı var. Hepsini minnetle anıyorum. 
Bu fakültenin mezunu ve mensubu olduğum için çok gurur duyuyorum. 


Sanat Yolu ile Eczacılığa 

Katkı Ödülü 

Eczacılığın konu edinildiği ilk film olan Benzersiz filmi ile ödüle değer görülen Ecz. İlker Sarı ödülünü Prof. Dr. Ahmet 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, Ahmet Oğul 


Araman İlker Sarı 


Oğul Araman'ın elinden aldı. Sarı'nın konuşmasında, 'Amacımız para kazanmak değildi. Farklı bir iş yapmak istedik ve bunu Anadolu'da yapmak istedik. Türkiye çapında 72 salonda gösterildi. Eczacılığın ana konusu olan dünyada ikinci film. Umarım bir iz bırakmışızdır. Ödüle layık gören jüri üyelerine Eczacı Dergisi İmtiyaz Sahibi Çetin Öztürk'e çok teşekkür ederim. Ödülü vefat eden babama adıyorum” ifadeleri yer aldı. 


İnci Selin 


Eğitime Hizmet Ödülü 

Eğitime Hizmet Ödülü bu yıl Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi EMEG Birimi'ne gitti. EMEG Birimi, eczacılık mesleğinin uygulama alanlarında eğitimin sürdürülmesi, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla bir Eczacılık Fakültesi bünyesinde kurulan ilk ve tek birim olarak düzenlediği özgün faaliyetleri ve özverili çalışmaları ile ödüle değer görüldü. 
EMEG Birimi Başkanı Yrd. Doç. Dr. İnci selin Doğan'a ödülü Maçka Belediye Başkanı Ecz. Koray Koçhan takdim etti. Doğan yaptığı konuşmada, “Öncellikle Altın Havan jürisine ve Eczacı dergisine çok teşekkür ediyorum. 
Ayrıca tek tek teşekkür etmek istediğim isimler de var. Üniversite rektörlüğüne bizi her zaman destekledikleri için, etkinliklerimize destek veren 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Maçka Belediye Başkanı Ecz. Koray Koçhan'a teşekkürlerimi sunuyorum. 
Danışma kurulumuzda yer alan ve aramızda bulunan Ecz. Sabih Tekin Çağlar'a, Atom Karınca dediğimiz Nurten Kaya'ya ve başta yola çıkmamızı sağlayan bizi bir araya getiren kurucu başkanımız Prof. Dr. Sena Sezen'e çok teşekkür ediyorum. Bu bağlamda birime emeği geçen, çalışmalarımıza destek olan herkese çok teşekkür ediyorum ve saygılarımı sunuyorum. 


Tuncay 
Sayılkan 


Çetin 
Öztürk 


Yardımlaşma ve 

Dayanışma Ödülü 

İzmir Eczacı Odası, TEB, TEKB, eczacı odaları ve eczacılardan oluşan sosyal medya gruplarının yanı sıra çok sayıda eczacının katkı verdiği yardım kampanyasını düzenlemesi ile bu ödüle değer görüldü. İzmir Eczacı Odası adına ödülü oda başkanı Ecz. Tuncay Sayılkan'a Çetin Öztürk takdim etti. 
Sayılkan, “Öncelikle yakın zamanda dünya evine giren sevgili arkadaşım Çetin Öztürk'ü tebrik ediyorum. Ek olarak, Eczacı dergisi çalışanlarına ve emekçilerine çok teşekkür ediyorum. 
Dağlarında çiçekler açan İzmir'den hepinize selamlar. Bu ödülün sahibi İzmir Eczacı Odası ben de başkanı olarak ödülü alıyorum ancak ödülün hikayesi şöyle: 29 yaşında gencecik, pınl pırıl bir meslektaşımız geçirdiği bir kaza sonucu sağ kolunu kaybetti. 
18 günde kaybettiği sağ kol yerine protez bir kol yapıldı. Aslında kaybettiği kol sizlersiniz. Kaybettiği kol büyük bir aile olan 25 bin eczacı oldu. Ben bu ödülü Türkiye'deki o büyük ailenin ilaç ve eczacılık sektörünün tüm mensupları adına alıyorum. Bundan gurur duyuyorum. Tekrar emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. 


Mesut Sancar 


Suna Önder 


Sosyal Sorumluluk 

Projesi Teşvik Ödülü 

Geçtiğimiz yıl da “Bilinçli Antibiyotik Seferi" projeleri ile bu ödüle değer görülen MUPSA bu yıl da “Ecza Dolabı Olmayan Okul Kalmasın” adlı projesi ile ödüle değer görüldü. MUPSA adına ödülü Suna Önder alırken takdim eden isim Prof. Dr. Mesut Sancar oldu. 
Önder yaptığı konuşmada, “Kulüp olarak ödülü ikinci kez alıyoruz. Bize her zaman destek veren başta dekanımuz Prof. Dr. Güniz Küçükgüzel olmak üzere, kulüp danışmanımız Hale Özcömert Coşkun'a bütün hocalarıma, kulüp üyelerine ve bu projenin bu kadar büyük olmasını sağlayan İstanbul Ecza Kooperatifi'ne çok teşekkür ediyorum. diye konuştu. 


Hartwig 
Steckel 


Ar-Ge Ödülü 

Ülkemizde ve dünyada sadece orijinatör firma tarafından sunulan Lenalidomid etkin maddeli onkolotik ilacın, dört farklı dozda ayrı ayrı formülü geliştirilip ilk eşdeğerini yapması nedeniyle Deva İlaç bu yıl Ar-Ge Ödülü'nün sahibi oldu. Ödülü Deva İlaç adına Ar-Ge Direktörü Prof. Dr. 
Hartwig Steckel jüri başkanı Ecz. Mehmet Domaç'ın elinden aldı. Steckel, “Herkese teşekkür ediyorum. Bu ödülü almak benim ve Deva İlaç için onur verici. Tüm ekibime teşekkür ediyorum” dedi. 
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NE DEDİLER? 


Prof. Dr. İlkay Erdoğan a 
Bu gece ben de ödül aldım. Çok mutluyum ve gurur duyduğum bir ödül. 5” 
Altın Havan Ödülleri p.# artık bizim camia- Oo da çok bilinen bir hale geldi. Çok ses getiriyor. Ben de bu ödülü aldığım için özellikle de Bilim kategorisinde aldığım için çok gururluyum. Layık görenlere teşekkür ederim. 


Ecz. Asal 
Uçkunkaya 
Altın Havan birsene boyunca emek veren İğ” 
ve bu emeğin karşılığı jüri tarafından belirlenen çok güzel bir ödül töreni. Bir dönem ben de almıştım bu ödülü. Emek veren herkese teşekkürler. 


Prof. Dr. Bülent 
Gümüşel 

Hizmet Ödülü alıyor olmak büyük bir gurur benim için. 

34 yıllık bir eczacılık 
hayatım var. İlk kez bireysel bir ödül alıyorum. Altın Havan'ı organize eden tüm ekibe teşekkürlerimi sunarım. 


CinnaGen İlaç Ceo'su 
Dr. Ecz. Ferhat Farşi 
Daha önce ben de 
Altın Havan Ödülü'ne layık görülmüş- tüm. Bu nedenle benim için çok özel bir ödül. Büyük bir saygı ve sevgiyle i ödül törenini takip ediyorum. Sektörü bir araya getiriyor. Altın Havan artık sektörün Oscar'ı oldu. Bu nedenle emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. 


Prof. Dr. Erdem Yeşilada 

Sektör içerisinde değişik hamleler yapan kişilere bu tarz ödüller verilmesi çok güzel. Mesleğimizde Sektör içerisinde 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bilimsel anlamda başka ödüller var ama bu şekilde teşvik edici bir ödül daha yok. 


İbrahim Etem Menarini Group Tüketici Sağlığı İş Birimi Müdürü Dr. Kürşad Koç 

Öncelikle endüstride > böylesine güzel bir organizasyonu 8. 

kez organize ettikleri için organizatörlere teşekkür ederiz. Çünkü bu tip ödüllendirmelerin her zaman 

için endüstriyi ve iş yapmış paydaşları yukarılara taşıdığını düşünüyorum. O yüzden bizler bundan sonra daha yeni ödüller alabilmek için çalışacağız. Özellikle jüriye de bizi böyle bir ödüle layık gördükleri için teşekkür ederiz. 


Gaziantep Eczacı Odası Başkanı Ecz. İrfan Demirci 
Sektörde bu şekilde bir ödüllendirilmenin olması başarıların ve çabalayanların birileri tarafından ödüllendirilmesi çok güzel bir şey. Umarım daha da gelişir, daha da yaygınlaşır. 


ME 


Hünnap Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Sarı 

Altn Havan çok güzel bir organizasyon. İlaç 

ve eczacılık sektörünün 
Oscarı diyebiliriz. Firma olarak biz de 2014 yılında ödül almıştık. Tatmin edici bir ivme kazandırdı bize. Böyle güzel bir organizasyon için de emeği geçen herkese teşekkür ederim. 


İVEK Başkanı 
Yıd. Doç. Dr. Mahmut Tokaç Artık klasik hale | gelmiş bir ödül töreni. 
Her sene ödülleri | kimler alacak diye İ heyecanla bekliyoruz. 


5 buyılödül alanları tebrik 


E 


Teşvik edici katkıları olduğunu düşünüyorum. Sektörün bir araya gelmesi için de bu tip törenlerin bir vesile olduğunu düşünüyorum. 


Ecz. Emine Karataş Koçberber Çok güzel bir organizasyon. 
Emeği geçen herkesi ve 


ediyorum. Ayrıca ödüllere Klinik Eczacılık alanı da eklenebilir diye düşünüyorum. 


Prof. Dr. Güniz Küçükgüzel Sürdürülebilir bir ödül töreni olduğunu görüyoruz. Eczacılık alanında 

pek çok departmandaki eczacıların bir araya geldiği bir ödül töreni. Her sahada da ödüllerin bulunduğu ödül töreni. Farkındalık yaratıyor. 


, Ecz.Süleyman Onur Kıyak 


Şimdiye kadar tüm törenlere katıldım. Sekiz yıldır gerçekleştirilen bu güzel organizasyon için Çetin Öztürke ve Eczacı Dergisi'ne çok teşekkür ederim. 


Mesh Stick Çayları 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Çalışkan 
Öncelikle bu geceye emek veren herkese çok teşekkür ederim. Türkiye'de çok önemli bir ödül bu. Biz de 
Enpa Gıda Mesh Stick olarak bu ödüle layık görüldük. 
Bu nedenle çok mutluyuz. 


Voonka Genel Müdürü Hakan Keleş Biz sektöre 2012 yılında girdik. Girdiğimiz yıldan beri 

de Altın Havana katılım gösteriyoruz. Altın Havan bizim sektörümüzde fark yaratan bir ödül. Sadecebir d ödül töreni olarak algılamamak lazım. Sektörü de bir araya getiren bir organizasyon. 
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Altın Havan gecesini başarıyla gerçekleştiren Novi Medya ailesi bir arada. 


—a 


Çetin Öztürk ve eşi Meral Günay Öztürk Öztürk ailesi, As Ecza Deposu Öztürk ailesi, Eczacı dergisi yazarı Ecz. 
Altın Havan Ödül'lü ve aile dostu Ecz. Güneşli Şubesi Şube Müdürü Murat Emine Karataş Koçberber eşi Yusuf Asal Uçkunkaya ile birlikte. Bizimfıçıcı'yı karşılarken. Niyazi Koçberber ile birlikte. 
ALI vw ENİ. 


HMvwva a 
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Öztürk ailesi Gürsel Bayat ile birlikte. Öztürk ailesi, Oğuz Akbaş ve Fatma Öztürk ailesi, İLKO Kurumsal İletişim İşsever ile birlikte. Müdürü Esra Sülün Hamaratlar ile birlikte. 


YNLALIIM 


2 
pi e 


j 
Öztürk ailesi, Ecz. Şehnaz Efeoğlu ve Öztürk ailesi Ecz. İpek Aladağ Kurşun ve Öztürk ve eşi, Gaziantep Eczacı Odası oğlu Murat Efeoğlu ile birlikte. Ömer Serhat Kuruşun'u karşılarken . Başkanı Ecz. İrfan Demirci ile birlikte. 
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Öztürk ailesi TEKB Başkanı Ecz. Mustafa Turunç'un eşi Handan Turunç ile birlikte. 


ULALI 


Bünyamin İşsever, Octamed Satış ve Pazarlama Müdürü Yıldıray Uygur, Öztürk ailesi ile birlikte. 


Ma FE. 1 ah 


eg 


Öztürk ailesi Pharmetic ailesinin sevilen yüzü Ecz. Ayfer Laloğlu ile birlikte. 


Öztürk ailesi Feray Özdemir ile birlikte. A 


birlikte. 


TIN 


VULAI 


Öztürk ailesi, İVEK, Genel Sekreter Yardımcısı Tayfun Gümüş, Başkan Yardımcısı 


Uzm. Ecz. Mücahit Yinanç, Başkan Yrd. Doç. Dr. Mahmut Tokaç'ı karşılarken. 
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Voonka Genel Müdürü Hakan Keleş törene ailesiyle birlikte katıldı. Eczacı Dergisi İmtiyaz Sahibi Çetin Öztürk ve Meral Günay Öztürk ev sahibi olarak misafirleri tek tek karşıladılar. 


Çetin Öztürk iki güzel bayan ile birlikte... 
Meral Günay Öztürk ve Sabire Tercanlı. 


Hatay'dan gelen misafirler Ecz. Şekip Kırbeci ve eşi, Öztürk ailesi ile, 


Çetin Öztürk, Altın Havan İlaç Dışı İnovatif Ürün Ödülü'ne değer görülen NBT İlaç yetkililerini tören öncesi stantlarında ziyaret etti. 
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Mesh ailesi Çetin Öztürk ve eşi Meral Günay Öztürk ile birlikte Eczacı dergisi objektifine hatıra pozu verdiler. (Soldan sağa) Serhat Çalışkan, Ömer Yeşilyaprak, Cabir Akgün ve Mustafa Çalışkan. 


Öztürk ailesi, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güniz Küçükgüzel ve eşi Prof. Dr. İlkay Küçükgüzel, Sosyal Sorumluluk Teşvik Ödülü'ne değer görülen MUPSA ile birlikte. 


L.UIN 


Öztürk ailesi, Benzersiz Filminin Öztürk ailesi, Kahramanmaraş Eczacı Yönetmeni Ecz. İlker Sarı'yı karşılarken. Odası Başkanı Ecz. Bahtiyar Murat Aras ile birlikte. 
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TEKB Başkanı Ecz. Mustafa Turunç ile Öztürk ailesi. 


Öztürk ailesi televizyonların tanınan yüzü Ecz. Oğuz Özyaral ile birlikte... 


#ALALTIN 
e, 19 


Öztürk ailesi, aile dostları ile hatıra pozu verdi. 


Öztrürk ailesi tören öncesi sektörün değerli hocası Prof. Dr. Erdem Yeşilada'yı karşılarken 


1 ER 
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Öztürk ailesi Ecz. Bülent Köse ile birlikte. 
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Öztürk ailesi, Ecz. Sedat Güçlü ve jüri üyemiz Ecz. Ahmet Çimer ile birlikte. 


Çetin Öztürk, CinnaGen Ceo'su Dr. Ecz. 
Ferhat Farşi ve CinnaGen çalışanları ile birlikte. 


Öztürk ailesi, İLKO yetkilileriyle Eczacı dergisi objektiflerine poz verdi. 


VUL ALTIN 


Fulser ve Tresan Şampuanları sahibi Ecz. Erdinç Mutaf da Altın Havan'a katıldı. 


Öztürk ailesi Altın Havan Hizmet Ödülü'ne değer görülen Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Gümüşel ve sevgili eşi Belma Gümüşel ile birlikte. 
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(Soldan-sağa) Rukiye Yılmaz, Gülşah Gökpınar, Fulya Yıldız, Çetin Öztürk, Yasemin Lermioğlu, Ecz. Asal Uçkunkaya, Neslihan Turan, Ercan Talaş, Dilek Ün, Cenk Tüter, Burak Özbaşoğlu tören öncesi bir arada. 


Öztürk ailesi, Tekirdağ Eczacı Odası Başkanı Ecz. Tolga 
Mumcu Çetinkaya ile tören öncesinde bir arada. 


LTIN 
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Öztürk ailesi, jüri üyemiz Prof Dr. Mesut Sancar ile birlikte. 


Öztürk ailesi Dr. Ayşegül Çoruhlu ile birlikte. 


Öztürk ailesi, tören öncesi Altın Havan Danışmanlık Ödülü'ne değer görülen Ecz. Ayşegül Birlik ile birlikte poz verdi 


Çetin Öztürk, Hünnap Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Sarı, Tab İlaç Yönetim Kurulu Başkanı birlikte. 
Aytekin Pahsa ve Hünnap 

yetkilisi Uğur Akınlar ile birlikte. 


Öztürk ailesi, Sağlık Bakanlığı'ndan Ecz. Gülizar Mordeniz ile birlikte. 


Öztürk ailesi Bayındır ailesi ile tören öncesi bir arada. 


(LTIN 
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Öztürk ailesi, eczacı dostları ile birlikte. 


Öztürk ailesi eski Sağlık Bakanı Ecz. Kazım Dinç ile 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Reklam Yönetmenimiz Esen Türkel, Ecz. 
Ferişte Hacısüleyman ve Cosmed Satış Müdürü Murat Uludağ ile bir arada. 


Çetin Öztürk başkanlar ile birlikte. (Soldan-sağa, Ecz.İrfan Demirci, Ecz. Okan Şahin, Ecz. Tuncay Sayılkan, B. Murat Aras, Çetin Öztürk, Ecz. Tolga Mumcu Çetinkaya, Ecz. Uğur Elik) 


Öztürk ailesi, Altın Havan Genç Girişimci Ödülü'ne değer görülen Bora Hazır ve eşi ile birlikte. 


Orfe Müzik Grubu törene katılanları kendilerine hayran bıraktı. 


Trio, kokteyl sırasında performansı ile 


gül Teni 18 “ğ. 
geceye renk kattı. Gere LA Bap 


N Öztürk ailesi, mesleğin renkli yüzü Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği ve Farmaege Ürün Müdürü Aslı Çetin Öztürk, Ecz. Ahmet Kestepli, Ecz. Hoşgör ile tören öncesinde hatıra pozu verdi. 

Tuncay Sayılkan ve Bünyamin İşsever 

ile birlikte. 
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Altın Havan katılımcıları tören öncesi akşam yemeğini birlikte yediler. Altın Havan Ödülleri bir kez 


daha sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirdi. 


Kokteylden renkli bir görüntü: Gülden Omurtag, İlkay Erdoğan, Bülent Köse, Mehmet Domaç, 


Özlem Sezegen, Yusuf Öztürk, Mesut Sancar ve Ahmet Çimer, Çetin Öztürk ile birlikte. 


Öztürk ailesi, jüri üyemiz ve mesleğin duayenlerinden TİSD Başkanı Ecz. Cengiz Celayir ve eşi ile birlikte. 
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Öztürk ailesi, Şükriye, Umur ve Barış Güngör ile birlikte. 


VULALI 


Öztürk ailesi, Medisana yetkilileri ile birlikte. 


Hünnap yöneticileri Abdullah Sarı ve Uğur Akınlar objektifimize takıldı. 


Öztürk ailesi, Aziz ve Sevtap Mungan ile birlikte. 


Deva İlaç yetkilileri Dr. Ayşegül Çoruhlu ile birlikte. 


li Ve 
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Öztürk ailesi, İzmir Eczacı Odası Başkanı Ecz. Tuncay Sayılkan ile birlikte. 
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ALTIN JAVAN 


Ödülleri 2017 


Altın Havan Ödül Töreni'ne destek olanlar bir arada. 


du Au 
Çetin Öztürk, Altın Havan hatırası Altın Havan Kitapçığı sponsoru İbrahim sponsoru Selçuk Ecza Kurumsa İletişim Etem Menarini Kıdemli Ürün Müdürü Müdürü Nazan Aksu Yüce'ye teşekkür Krıstin Aras teşekkür beratını Öztürk'ün beratını takdim ederken. elinden aldı. 


Altın Havan Ödülleri Stant Sponsoru Çetin Öztürk, Altın Havan Ödülleri NBT İlaç Genel Müdürü teşekkür Destek Sponoru Hünnap adına Yönetim beratını Öztürk'ün elinden alırken. Kurulu Başkanı Abdullah Sarı'ya 


teşekkür beratını takdim ederken. 


Altın Havan Destek Sponsorlarından Altın Havan Jüri Başkanı Ecz Mehmet Cinna Gen İlaç Ceo'u Ecz. Ferat Farşi Domaç açılış konuşmasını yaparken. 
teşekkür beratını alırken. 


|, 


Eczacı Dergisi İmtiyaz Sahibi Çetin Öztürk, açılış konuşmasını yaparken. 


Masa üstü isimlik sponsoru Mesh Stcik Çayları Mustafa Çalışkan teşekkür beratını Öztürk'ün elinden alırken. 


Altın Havan Ödülleri Sunucu Sponsoru Burda Bebek Pazarlama direktörü Cenk Tüter teşekkür beratını Öztürk'ün elinden aldı. 


Öztürk ve törenin sunucusu Ceyhun Yılmaz sahnede bir arada. 
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Mesleğe önemli hizmetler sunan Ecz. Sabih Tekin 
Çağlar ödülünü Ecz. Mehmet Domaç'ın elinden aldı. 


İnovatif Ambalaj Ürün 
Ödülü'nü Mustafa Çalışkan ödülünü jüri üyemiz Ecz. 
Ahmet Çimer'in elinden aldı. 


NBT İlaç Genel Müdürü 
İrfan Kaya İlaç Dışı İnovatif Ürün Ödülü'nü İzmir Eczacı Odası Başkanı Ecz. Tuncay Sayılkan'ın elinden aldı. 


Danışmanlık Ödülü'nü Ecz. 
Ayşegül Birlik, eski Sağlık Bakanı Ecz. Kazım Dinç'in elinden aldı. 


Bilim Ödülü'nü Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan, Prof. Dr. Güniz Küçükgüzel'in elinden aldı 


1975 yılından günümüze başarılı 
hizmetlerinden dolayı ödülü Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Ecz. Baloğlu, Prof. Dr. 
Erdem Yeşilada'nın elinden aldı. 


Büyük bir yardım kampanyasını düzenlemesi ile ödüle değer görülen İzmir Eczacı Odası adına ödülü oda başkanı Ecz. 
Tuncay Sayılkan Çetin Öztürk'ün elinden aldı. 
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Hocaların hocası olan Prof. 
Dr. Nedime Ergenç'in adına 


Burda Bebek Satış Direktörü Ercan Talaş, Yatırım Ödülü'nü ödülünü Ecz. Ahmet Oğul Tekirdağ Eczacı Odası Başkanı 


Araman Çetin Öztürk'ün elinden ( E<Z. Tolga Mumcu Çetinkaya'nın aldı. elinden aldı. 


İbrahim Etem Menarini Group Tüketici Sağlığı İş Birimi Müdürü Dr. Kürşad Koç, Yılın Ürünü Ödülü'nü, TİSD Başkanı Ecz. 
Cengiz Celayir'in elinden aldı. 


Sektöre verdiği hizmetler ve sektöre dair çalışmalarından dolayı ödüle değer görülen Prof. Dr. Bülent Gümüşel ödülünü jüri başkanı 

Ecz. Mehmet Domaç'ın elinden aldı. 


Benzersiz filmi ile eczacılığın konu edildiği ilk filmin yönetmeni olan Ecz. İlker Sarı ödülünü jüri üyemiz Ahmet 
Oğul Araman'ın elinden aldı. 


EMEG Birimi Başkanı Yrd. Doç. 
Dr. İnci Selin Doğan Eğitime Hizmet Ödülü'nü Maçka 
Belediye Başkanı Ecz. Koray Koçhan'ın elinden aldı. 


Ar-Ge Ödülü'nü Deva İlaç 
Ar-Ge Direktörü Dr. Hartwig Steckel jüri başkanımız Ecz. 
Mehmet Domaç'ın elinden 
Prof. Dr. Mesut Sancar'ın aldı. 

elinden aldı. 


Sosyal Sorumluluk Projesi'nin bu yıl adresi değişmedi ve 

MUPSA'nın oldu. Mupsa adına ödülü Suna Önder jüri üyemiz 


Ecz. Bora Hazır Genç Girişimci Eczacı Ödülü'nü Gaziantep Eczacı Odası Başkanı Ecz. İrfan Demirci'nin elinden aldı. 
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ALTIN HAVAN ALBÜMÜ 


MUPSA bu yıl da Altın Havan'ı ile mutlu bir poz verdi. 


Altın Havan Ödül Töreni'nde Maçka Belediye Başkanı Ecz. Koray Koçhan ve jüri üyemiz Gaziantep Eczacı Odası Başkanı Ecz. İrfan Demirci, törende ödül alan İzmir Eczacı Odası Başkanı Ecz. Tuncay Sayılkan, Ecz. Sabih Tekin Çağlar ve Ecz. Prof. Dr. Bülent Gümüşel bir arada... 


Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Ecz. Gülden Omurtag ve arkadaşları Altın Havan hatıra köşesinde. 


vZ e im. ei yep e. e eğ 


TEKB Başkanı Ecz. Mustafa Turunç ve Asal Uçkunkaya, Meral Günay Öztürk ve aile dostları ile hatıra köşesinde. 


Altın Havan Ödül Töreni ilaç ve eczacılık sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirdi. 
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TİTCK SEKTÖR YAYINLARININ TEMSİLCİLERİ İLE BULUŞTU 


Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz ilaç ve eczacılık sektöründe yayın hayatına devam eden haber siteleri, dergiler ve yayımların temsilcileri ile 28 Aralık Perşembe günü kurum binasında bir araya geldi. 


Sektör yayımlarının TİTCK Başkanı ve yetkilileri ile bir araya geldiği toplantının ana gündem maddeleri, ilaç fiyatları, yasadışı internet satışları, gıda takviyeleri, zam öncesi ilaç yokluğu 

ve yeni hazırlanan reçetesiz ilaç listesi oldu. TİTCK Başkanı Hakkı Gürsöz, TİTCK Başkan Yardımcısı Dr. Ali Alkan, Dr. Ecz. Melda Keçik, Basın Müşaviri Selin Ergur Ayan'ın katıldığı toplantıya sektörel yayım temsilcilerinden, Eczacı Dergisi Yazı İşleri Müdürü Nazmi Aslan, Eczacının Sesi - Ecz. Hakan Gençosmanoğlu, Ankara Eczacı Odası Doz Dergisi - Ecz. Övünç Anık, Ecz. Özlem Öztürk, İstanbul Eczacı Odası Havan Dergi - Caner Öztürk, OTC News - Ecz. 
Yusuf Kürkçüoğlu, Pharmetic Girişimci Eczacılar Demeği PGED Sağlık Dergisi - Ecz. Neylan Zırhhoğlu - Ecz. Fikret Apaydın katılım sağladı. 


Uzun süredir bu toplantıyı yapmak istediklerinin altını çizen TİTCK Başkan Hakkı Gürsöz, "Bu toplantıda sizlerle hem tanışmak hem de gündemde 

olan konuları değerlendirmek üzere 


bir araya gelmek istedim. 
Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Şu an ilaç ve eczacılık gündeminde reçetesiz ilaç listesinin hazırlanması ve ilaç fiyatlarındaki artış konuları ön plana çıkıyor. Bu konuda ne gibi çalışmalarımız oldu sizinle bunları paylaşmak istedik" dedi. 


İlaç fiyatlandırılması belirli bir düzene oturdu 

İlaç fiyatlarının belirlenmesi hakkında bilgiler veren Gürsöz, "Öncelikle artık referans fiyat terimi yerine gerçek kaynaklı fiyat terimini kullanıyoruz. İlaç fiyatları artık belirli tarihlerde artacak veya azalacak. Bu tarihler "Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ"inde de detaylı olarak yer alıyor. 
Bu düzen sayesinde kimse sürpriz ile karşılaşmayacak" ifadelerini kullandı. 


İlacın eczane dışına çıkması söz konusu değildir 
Henüz yeni hazırlanan reçetesiz ilaç 


KOÇAK FARMA TÜRKİYE'NİN | 
EN PARLAK 100 ŞİRKETİNDEN BİRİ OLDU 


Ülkemiz sağlık ekonomisinin hızlı büyümesinde yerli ilaç üretiminin katkısı önemli yer tutuyor. Türkiye ilaç sektörü dünyanın en büyük 16. 
pazarı haline geldi. TÜRKONFED ve Londra Borsası işbirliğiyle hazırlanan Türkiye'nin en parlak 100 şirketini kapsayan listede yer alan tek ilaç firması Koçak Farma oldu. Listede yer alan şirketler 2013-2016 yılları arasın- 


30 


da Türkiye'nin aynı dönemdeki GSYH artış hızının iki katı üzerinde büyüme gösterdi. Koçak Farma listede 54. 
sırada yer alıyor. 


Detaylı bilgiler ise, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonun yayınladığı "Türkiye'nin Yükselen Liderleri" araştırma raporunda ilaç bölümünde 6l. sayfada bulunuyor. 


listesi ile ilgili de konuşan Gürsöz, "Hazırladığımız reçetesiz ilaç listesi 1 ay içinde acele ilaç yapılan bir liste değil. 
1,5 yıllık hummalı bir çalışma sonucu ortaya çıkan bir liste. Bu çalışma eczacılarımız için yapılan stok düzenlemesi yasasının çıkartıldığı dönemde gündeme gelmişti. Bu bir ilaç listesidir. 
Reçeteli veya reçetesiz eczane dışında satılamaz. Bu ilaçların geri ödemeden çıkması da söz konusu değil. Şu an geri ödemede olan ve sadece eczanede satılan 73 adet reçetesiz ilaç bulunuyor. 
Bu liste ilaçta reklamın önünü açmıyor. Buna kesinlikle karşıyız" şeklinde konuştu. 


KOÇAK 
FARMA 
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Ecz. Emine Karataş Koçberber emine.karatas(Oistanbul.edu.tr 


ÇOCUKLARDA DİYABET 


VE HİPOGLİSEMİ 


Ecz. Emine Karataş Koçberber, çoçukluk çağında en çok görülen hastalıklar arasında yer alan Tip 1 Diyabeti ve hipoglisemiyi sizin için yazdı. 


mi 


KLİNİK ECZACILIK 


Tip | Diyabetes Mellitus (TIDM) çocukluk çağında görülen kronik hastalıkların en yaygın olanıdır. Diyabet özelliklede küçük yaşlardaki çocuklarda hastanın yaşam kalitesini ciddi anlamda etkileyen, anne ve babayı korkutan bir hastalıktır. Ama günümüzde doğru uygulanan bir insülin tedavisi ile hastalar sağlıklı bir şekilde hayatlarını devam ettirebilirler. Obezite ve sedanter yaşamın artması ile çocuklarda Tip 2 Diyabetes Mellitus (T2DM) görülme oranının da giderek artmakta olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Eczacıların çocukluk çağında obezite konusunda anne 

ve babaların farkındalık düzeylerini artırmak için gerekli bilgilendirmeleri yapması koruyucu eczacılık açısından çok önemlidir. 


Diyabette klinik 

bulgular nelerdir? 

Çocuklara diyabetin klinik bulguları; aşırı su içme isteği, aşırı idrara çıkma, kilo kaybı, kan şekerinin yükselmesi, idrarda keton varlığıdır. Eczacılar olarak hızla kilo kaybeden, aşırı su içen ve idrar çok çıkan çocukları hemen doktora yönlendirmek erken teşhis için çok önemlidir. Genelde pediatrik hastalarda ilk tanı diyabetik ketoasidoz tablosu gelişmesi ile konulur. 
Anne ve babaların diyabetin klinik bulgularını fark edememeleri nedeni ile hasta ketoasidoz gibi ciddi bir tablo gelişene kadar tanı almayabilir. Yapılan çalışmalarda TIDM en çok tanı aldığı yaş 4-6 yaş ve 10-14 yaş arası dönemler olarak belirlenmiştir?. Ağızda meyve kokusu, uyuşukluk, uyku hali ve sersemlik gibi bulgular ketoasidoz belirtileri olabilir. Hastanın hemen hastaneye yatırılması, rehidratasyon tedavisi ve insülin tedavisi alması gerekir. Diyabetik ketoasidoz gibi ciddi bir tablo yaşanmadan önce tanının konulması için eczacının diyabet bulguları olan çocukları doktora yönlendirmesi eczacının önemli bir görevidir. 
Eczanelerde ebeveynleri diyabet ve çocukluk çağı obezitesi hakkında bilgilendiren broşürlerin yer alması diyabet farkındalığını artırmaya katkı sağlayabilir. 


Amerikan Diyabet Cemiyetine göre açlık kan şekeri 126 mg/dL yüksek olan ya da rastgele ölçümde 200 mg/ dL yüksek kan şekerine sahip ve diyabet bulguları olan hastalar diyabet tanısı alır?. Sağlıklı bir insanın tokluk kan şekerinin 200 mg/dL üstünde olması beklenmez. Bu nedenle bu 


değerlere sahip hastaların tanı ve tedavi için derhal doktora başvurmaları gerekmektedir. 


İlaçlar Diyabete neden olur mu? 
Kan şekerindeki yükselme ilaç kaynaklı olabilir. Glukokortikoidler, siklosporin, takrolimus, HIV proteaz inhibitörleri, hidroklorotiyazid, propranolol, olanzapin, risperidon gibi ilaçlar ilaç kaynaklı kan şekeri yükselmelerine yol açabilir4. Bu nedenle bu ilaçlarla tedavi alan hastalarda gelişen kan glukoz değerindeki yükselmeler ilaç kaynaklı olabilir. Eğer diyabetik hasta bu ilaçlarla tedavi alması gerekirse; kan glukoz izlemini daha sık yapması ve gerekirse insülin dozunun artırılması gerekebileceği hastaya söylenmelidir. 


Pediatrik hastada sıkı tedavi mi esnek tedavi mi yapılmalı? 
Pediatrik hastalarda diyabet tedavisinin hedefleri hastanın yaşına göre belirlenir. Çok küçük çocuklarda hipoglisemi riskinin fazla olması, hastanın hipoglisemi belirtilerini erken fark edememesi nedeni ile daha esnek tedavi uygulanır. Çünkü şiddetli hipoglisemi komaya ve kalıcı nörolojik sekellere yol açabilir. Hastanın kendi 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bakımını kendi yapacak yaşa gelmesi ve hipoglisemi durumunda yapması gerekenleri uygulayabilecek düzeyde olması durumunda tedavinin daha sıkı bir tedaviye geçilmesi diyabetin komplikasyonlarını önlemek açısından çok önemlidir. Bu nedenle diyabetik çocuğa sahip anne ve babalara 


hipoglisemi semptomları ve hipoglise- 


mide yapılması gerekenler hakkında ayrıntılı bir hasta eğitimi yapmak çocuk için hayat kurtarıcıdır. 


Hipoglisemi nedir? 

TIDM çocuklarda kan glukoz düzeyi- nin 70mg/dL altında olması hipoglisemi olarak tanımlanır. 


Hipoglisemi belirtileri nelerdir? 

* Ellerde titreme 

* Hızlı kalp atımı ve çarpıntı 

* Uykuya meyilli olma 

* Başağrısı 

* Bulantı 

» Soğuk soğuk terleme 

* Davranışsal değişiklikler: sinirlilik, ajitasyon 

* Nöbet 


Hipoglisemi için risk 

faktörleri nelerdir? 

Hipoglisemi için risk faktörlerine bakacak olursak yaş bir risk faktördür. 
Küçük çocuklar hipoglisemi açısından daha risklidir. Çok fazla hareketli 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olmaları, düzenli yemek yemeye dikkat etmemeleri, tedaviye uyunçlarının düşük olması bu hastalarda hipoglisemi riski artırır. Egzersiz de hipoglisemi riskini artırır. Bu nedenle egzersiz yapmadan önce hastaların muhakkak kan glukoz düzeylerini takip etmeleri gereklidir. Amerikan Diyabet Cemiyeti hastalara egzersiz yapmadan 1-2 saat önce bir ana öğün tüketmelerini ve egzersizden önce kan glukoz düzeyleri 100 mg/dL altında çıkması durumunda; hemen, egzersiz öncesi bir ara öğün tüketip sonra spor yapmalarını önermektedir. 
Alkol kullanımı hipoglisemi riskini artıran bir unsurdur. Çocukların alkol kullanması beklenmez ancak ergenlik döneminde arkadaş çevresine uyum sağlamak ya da başka nedenlerle alkol kullanan hastalar vardır. Bu hastalara alkolün diyabetik hastalar için ne kadar tehlikeli olabileceği ve hipoglisemi risklerinin artırdığını belirtmek gereklidir. Akut geçirilen hastalıklar; özellikle bulantı ve kusmaya yol açan akut hastalıklar hipoglisemi riskini artırır. Bu nedenle hastalık dönemlerinde diyabet için daha sıkı kan glukoz izlemi yapmaları gereklidir. Karbonhidrattan çok zengin gıdalar hipoglisemi riskini artırır. Hastaların düzenli olarak diyetisyen tavsiyesi almaları ve diyet kurallarına uymaları, asla aç kalmamaları önerilir, Otoimmün çölyak, 


E 


addison, ya da otoimmün tiroidit gibi hastalıklar hipoglisemi riskini artırır”? 


Hipoglisemi olduğunda 

ne yapmalı? 

Hasta hafif ya da orta düzeyde bir hipoglisemi atağı geçiriyorsa derhal 10-15 g glukoz içeren, basit karbonhidrat ve hızla absorbe edilebilecek; meyve suyu, glukoz tablet, şeker gibi bir gıda tüketmelidir. Sonrasında hasta en kısa süre içerinse yemek yemelidir. 
Hipoglisemi atağı sırasında yağ bakımından zengin çikolata gibi gıdalar ve kompleks karbonhidratlar emilimleri yavaş olacağı için önerilmez. Kan glukoz düzeyi 100 mg/dL üstüne çıkıncaya kadar hasta kan glukoz izlemi yapmalıdır. Ciddi hipoglisemilerde 

ya da hastanın oral alımının sıkıntılı olduğu gastroenterit gibi bulantı kusmaya yol açan hastalıklar durumunda deri altına glukagon uygulanması önerilir. Ciddi hipoglisemilerde hasta glukagon uyguladıktan sonra muhakkak hastaneye başvurmalıdır. 


Diyabet, tedavi kurallarına uyulduğu sürece korkulacak bir hastalık değildir. 
Ancak iyi bir hasta eğitimi gerekir. Diyabetik hastalar konusunda eczacıya büyük bir görev düşmektedir. Hastayı diyabet hastalığı hakkında bilgilendirmek, komplikasyonlar, hipoglisemi ve ketoasidoz konusunda hasta eğitim yapmak, doğru insülin enjeksiyonu ve enjeksiyona bağlı komplikasyonları önlemek konusunda eczacının hastayı bilgilendirmesi önemli bir klinik eczacılık hizmetidir. 


Kaynaklar: 
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Birçoğumuz adını duyduğumuzda bize yabancı gelse de, beacon günlük 


Erdi Ergene 
Bilgisayar Mühendisi 


Beacon, tek taraflı sinyal gönderen, veri işleme kabiliyeti olmayan, gönderdiği veri paketi ile mobil cihazlarda bazı uygulamaları tetikleyerek, fiziksel çevre ile etkin iletişim sağlayan, Bluetooth'tan biraz farklı olan BLE (Bluetooth Low Energy) aracılığıyla 50 metreye kadar konum izleyebilen sensörlerdir. Bu aptal sayılabilecek cihazların en önemli avantajı, düşük enerji tüketimleri ve düşük maliyetleridir. Beacon akıllı kullanıldığında fiziksel çevre ile etkileşim sağlayan çok başarılı projeler geliştirilebilmektedir. Dünyada en çok fuar, sergi salonu, depo yönetimi, mağaza etkileşim gibi konularda kullanılabilmektedir. Bu noktada önemli olan noktalar; Beacon telefonla etkileşebilmesi için Bluetooth'un açık olması ve beacon'ın telefonda bulunan bir uygulamayı tetiklemesi gerekmektedir. Yani beacon sadece tetikleyici vazife görmekte, üzerinde herhangi bir işlem yapmamaktadır. Beacon da müşterinin konum, davranış ve alışkanlık tabanlı hareketlerine ulaşır ve hizmetlerini o yönde şekillendirir. IOS veya Android sistemli cihazlara entegre ediliyor olması kullanımını çok daha yaygınlaştırmıştır. Yaya takip ve navigasyonu, otobüs seferleri ve güzergâhı hakkında bilgilendirme gibi servisler sunar. Genelde GSM şirketleri ve kurumsal markalar tarafından kullanılır. 


Amerika'daki şirketlerin 

yarısı kullanıyor 
Beacon cihazının yerleştirildiği yerlerde telefonun id si ile iletişime geçip istenilen uygulamanın hayata 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hayatımızın bir bölümünde yer almaktadır. Bir mağazanın önünden geçerken o mağazanın indirim mesajlarının gelmesi, farklı il ve ilçelerdeyken belediyelerden gelen mesajların hepsi beacon sayesindedir. Peki beacon nedir? 


geçirilmesini sağlar. Uygulamanın arka beacon sinyali için yeterli bir veridir. 
Yapılan araştırmalara göre Amerika'daki büyük şirketlerin yarısı bu teknolojiyi kullanmaktadır. Beacon: ziyaretçi gelişinde tur rehberini haberdar etme, otoparkta yer bulma, kütüphanede istediğimiz kitabı daha kolay bulabilme, koleksiyon ürünleri hakkında detaylı sesli ve görsel bilgi sunma imkânı, farklı dillere çeviri hizmeti, eve geldiğimizde anahtar olmadan sinyaller sayesinde açılmasını sağlama, rehbersiz, sanat eserinin tarihi ve özellikleri hakkında bilgi edinme, maçlarda golü tekrar izleme özelliği, oyunculara anında gol tebriği ve öneriler, kat planları ve gerçek zamanlı konumlama sayesinde, bina içi navigasyon ve yönlendirme hizmeti, havaalanında check-in yapma, ünlü markaların maraton koşularında check-in yapanların bulunma durumları gibi birçok projede aktif olarak kullanılmıştır. 


Kullanım alanı hayal 

gücünüze bağlı 

Kullanım amacı hayal gücüyle doğru orantılı şekilde geliştirilebilecek bu teknolojinin kullanım oranı da günden güne artıyor. Analizlere göre 2018 yılında yalnızca ABD içerisinde 4.5 milyon beacon vericisi kullanılacak. Diğer ülkelerin de bu teknoloji için altyapı hazırladığı düşünüldüğünde önümüzdeki senelerde beacon vericilerinin on milyonlar ile ifade edileceğini söylemek yanlış olmaz. Buna karşılık bu vericiler 


ile uyumlu şekilde haberleşebilecek top- 


lam 570 milyon Android ve iOS cihaz bulunuyor. 


Apple erken adım attı 
Apple kendine özel bir beacon tekno- 


lojisini iBeacon adıyla patentlemiş durumda. Hatta Philips müzesi ve Disney'in Colorado eğlence parkı da iBeacon teknlojisini kullanmaya başlamış bile. Bu noktada Apple geleceğin teknolojlerinden birisi olduğu söylenilen beacon teknolojisi için erken adım atmış durumda. 


Ülkemizde de çalışmalar var Dünya üzerinde her sektörden birçok şirket bu teknolojiye adapte olmak için çalışırken ülkemizde de bazı girişimler yapılıyor. Garanti bankası ve Türk Hava Yolları da teknolojiyi kullanan şirketler arasında. Örneğin THY Atatürk Havalimanı'nda bekleyen kişilere ücretsiz dergilerin bulunduğu Sky Library uygulamasını kullanabileceklerini hatırlatıyor. Ancak Türkiye'de beacon teknolojisine öncülük eden şirketlerin başında Vodafone geliyor. GSM operatörü, Kadir Has Üniversitesi ile ortak bir çalışma yaparak Cibali Kampüsü'ne toplam 170 beacon vericisi yerleştirmiş durumda. Bu ortak çalışmanın temel hedefi kapalı alandaki konum bilgisini hassas bir şekilde belirleyebilmek, ancak bunun yanında üniversite içerisindeki vericiler bugün öğrencilere ve ziyaretçilere gitmek istedikleri hedef doğrultusunda yön gösterebiliyor. Beacon bunların yanısıra bu teknoloji bilgi vermek dışında da birçok amaç için kullanılabilir. Evimizdeki bir beacon vericisi eve girdiğimizi anladığı anda ev sıcaklığını değiştirmek veya müzik açmak için diğer teknolojik aletlerle iletişime geçebilir. İlerleyen yıllarda işe giriş çıkış saatlerimiz, çocuğumuzun okulda geçirdiği süre, en çok hangi mağazada vakit harcadığımız gibi birçok veriyi de bu teknoloji ile birlikte takip edebiliriz. 
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Deme OL, 


Multi Vitamin içen çocuklar şimdi daha güçlü! 


BI Vitamini, B6 Vitamini, 
B3 Vitamini, B5 Vitamini, 
B2 Vitamini, C Vitamini, 
E Vitamini, A Vitamini, 
D3 Vitamini, Selenyum Çocuklar için 

ve Çinko içerir. Multi Vitamin Şurup 


Sadece 
Eczanelerde! 


E HABER 


ECZACILARA YENİ YIL SÜRPRİZİ 


Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 25.12.2017 tarihinde yayınlanan Tebliğe göre eczaneler her ay SGK'ya "Vergi borcu yoktur" yazısını zamanında ulaştıramazsa reçete ödemelerini alamayacaklar. Aynı Tebliğe göre vergi borcu yazısı olmadan ödeme yapan memura da 4 bin TL para cezası uygulanacak. 


Uygulama 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek. Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan TEİS Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan “E-devlet, E-reçete, E-fatura, E-beyanname ve bunlar gibi bir çok Tesmi konuda elektronik işlemin yapıldığı bir dönemde yazılı olarak kağıt veya liste işleminin zorunlu hale getirilerek eczacıların reçete ödemesini zora sokmak anlaşılır bir tutum değildir" dedi. 


Saydan yaptığı açıklamada, "Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 25.12.2017 tarihinde yayımlanan “Tahsilat Genel Tebliği" Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na gönderilmiş ve 01.01.2018 tarihinde uygulamaya konulması istenmiştir. Bu düzenlemeye göre Sağlık ve Sosyal Güvenlik Merkezleri de eczacılardan vergi borcu yoktur yazılarının listelenmesini ve en geç her ayın 6'sına kadar ellerine geçecek şekilde gönderilmesini istemektedir. Her ay 25 bin eczane tarafından yapılması istenen bu uygulama evrak, işgücü ve zaman kaybının yanı sıra ödemelerde aksama yaşanmasına ve eczacıların ciddi anlamda mağdur olmasına neden olacaktır. Evrakın yetişmemesi, yanlış yere gitmesi, yanlış belge gönderilmesi vb. gibi bir çok durumda eczaneler hak ettikleri halde ödemelerini alamayacaklardır. Zira SGK ödeme birimleri bu 


belge olmadan ödeme yapacak olurlarsa evrak başına 4 bin lira gibi ceza ödeyeceklerinden evrakta yaşanacak en ufak bir sorunda eczane ödemesi çıkmayacaktır. Memurların da görevini yapmasını zorlaştıracak bu düzenleme eczanelerimizin kredisini ve itibarını geri dönülemez olarak tahrip ederek iflas etmesine dahi neden olabilecektir" ifadelerine yer verdi. 


Sözleşme gereği borcu olan eczacının ödemesi zaten kesiliyor 

Hizmet etmekten asla vazgeçmediklerini belirten Saydan, "Sağlıkta dönüşüm projesinin her aşamasında sıkıntılar yaşadık ama vatandaşa hizmet etmekten ve devlete olan vergimizi ödemekten asla şikayetçi olmadık. Kaldı ki; Sosyal Güvenlik Kurumu eczanelerimizle yaptığı protokol gereği olarak her türlü alacağını fatura bedellerimizden tahsil edebilmektedir. Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından SGK'ya bildirilen vergi borçları da yaptığımız sözleşme gereği eczacının SGK faturasından kesilmektedir. Eczacılar senede bir iki defa ödeme alan, ortakları ve adresi sürekli değişen firmalar gibi değildir. Mevcut düzenlemede devletin alacağı alınmadan eczacılara ödeme hiç yapılmamıştır. 
Bu yüzden; Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayımladığı Tebliğe göre her ayın başın- 


da vergi dairelerinden “borcu yoktur" belgesi, borcu varsa “vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge “ olmadan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun eczane fatura bedellerini ödememesini istemesi- nin hukuki gerekçesi de bulunmamaktadır" diye ekledi. 


Saydan'ın açıklamasının devamı ise şöyle: E-devlet, E-reçete, E-fatura ve bunlar gibi bir çok resmi konuda elektronik işlemin yapıldığı bir dönemde yazılı olarak kağıt veya liste işleminin zorunlu hale getirilmiş olması TEİS olarak bizleri şaşırtmıştır. Kaldı ki; vergi beyanlarımız bizim kişisel ve ticari sırlarımızdır. Bu verilerimiz sadece borcu kesecek birim tarafından görülmeli ve yapılması gereken kesinti miktarı varsa kesilmeli ve belgesi de eczanelerimize gönderilmeli, ticari bilgilerimizi içeren evraklarımız elden ele dolaşmamalıdır. Ocak ayındaki eczane ödemlerinde büyük bir kaos ve ekonomik sıkıntı yaşanmasına neden olacak bu uygulamanın mutlaka kaldırılması gerektiğini, iki kurumun hem mesai kaybına hem kağıt israfına neden olan bu uygulamayı online sistemle çözmeleri gerektiğini kamuoyunun bilgisine sunuyor, yetkililerin eczane ekonomileri için yaşamsal sorunlara neden olacak bu düzenlemeye acilen çözüm bulmalarını talep ediyoruz” 


ÜRETİCİ ECZACILAR BİR ARAYA GELDİ 


Üretici Eczacılar Ankara'da bir araya geldi ve artık birlikte hareket etme kararı aldı. 


Yapılan toplantıda, Türkiye'nin dört bir yanından bir araya gelerek sadece eczanede satılacak ürünler konseptini oluşturmak ve güvenle eczacının tüketiciye ürünleri sunmasını 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sağlamak adına bir dernek kurma kararı alındı. 


Dernek bir süzgeç görevi görecek Dernek üretilenin güvenirliği ve standardını denetleyen bir yapıyla birlikte bir süzgeç görevi görecek. 
Böylece üretici eczacıların sektörde söz sahibi olması sağlanacak. 
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Pro-rort 


Ağız ve Boğaz için Propolis Sprey 


o| 

m | ÖZel 
Aynısafa Çiceği (Calendula) Ekstresi, anneler Propolis Ekstresi ve Gliserin içerir. Nurse Ür arvey$ / 


Nurse 
Kar n 
Mn Propolis o Antibakteriyel, antifungal, o Üst solunum yolu enfeksiyonlarında 
| A antiviral, analjesik ve boğaz ağrı ve enfeksiyonlarının 
2 anestetik etkileri giderilmesinde kullanılır. 
Calendula Antibakteriyel, antifungal O Üst solunum yolu enfeksiyonlarında, Ekstresi analjesik ve anestetik boğaz ağrı ve enfeksiyonlarının etkileri giderilmesinde kullanılır. 
<. Giiserol Osmotik etkiye sahiptir Boğazın derin kısımlarından hipotonik sıvıları mekanik olarak kendine doğru çeker 
Sadece www.nurseharveys.com.tr bili C € Eczanelerde! 
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TEB, TESK BAŞKANI BENDEVİ PALANDÖKEN'E CEVAP VERDİ 


TESK Başkanı Bendevi Palandöken bitkilerle tedavi hakkında yaptığı açıklamada eczacılar ile ilgili gerçeği yansıtamayan ifadeler kullanmıştı. Türk Eczacıları Birliği (TEB) konu ile ilgili bir basın bildirisi yayınladı ve Palandöken'e cevap verdi. 


Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu TESK Başkanı Sayın Palandöken'in 20 Aralık Çarşamba günü yaptığı açıklamada eczacılığa ilişkin "Bırakın aktarlığı aktarlar yapsın. Aktarların eczanelerin olmadığı dönemlerde ilaçları alıcının şikayetine göre dükkanlarında hazırladıklarını anımsatarak, onların sattığı ürünlerin eczacılıkta ve kozmetik sanayisinde de kullanılıyor. 
Çayın kanında demir eksikliği olanlara, kahvenin de yüksek tansiyonu bulunanlara zararlı olabileceği doktorlar tarafından ifade ediliyor. O zaman çayın ve kahvenin bakkallarda, kahvehane ve kafe gibi işletmelerde satışının yasaklanarak sadece eczanelerde mi satılması gerekir? Bu düşünce ne kadar yanlışsa aktarlarda ıhlamur satışının yasaklanması da o kadar yanlıştır. Bu sebeple bazı bitkisel ürünlerin aktarlarda satışının yasaklanması kabul edilemez” gibi açıklamalar yapmıştı. Konu ile ilgili olarak Türk Eczacıları Birliği bir basın açıklaması yaptı. Açıklamanın satır başları ise şöyle: 


“Tesk Genel Başkanı Bendevi Palandöken'e Cevabımızdır 

20 Aralık Çarşamba günü çıkan 
haberlerde Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı Sayın Palandöken'in mesleğimize ilişkin söylediklerine karşılık vermeyi kurumumuzun varlık sebeplerinden biri olarak görüyoruz. Kendisi sözlerine bir atasözüyle başlamış, biz de açıklamamıza bir deyimi kendisine hatırlatarak başlamak isteriz: “Sapla samanı karıştırmak” Geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerin satışının sadece eczanelerde yapılmasına ilişkin çalışmalar uzun süredir yürütülüyor. Sağlık Bakanlığı- nın yaptığı bu çalışmalar, kurumumuz tarafından da titizlikle takip ediliyor. 
Pek çok konuda dezenformasyon 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söz konusuyken sağlık gibi hassas bir konu; hataya, çarpıtmalara açık değildir. 
Önceliği her zaman halk sağlığı olan 

bir mesleğin sorumluluğunu yüklenen Türk Eczacıları Birliği olarak halkımız için en doğrusunu savunmak bizim düsturumuzdur. 


Aktarlar sağlık meslek 

mensubu değildir 

Aktar' tanımına baktığımızda karşımıza iki tanım çıkıyor. Bunlardan birisinin “Baharat veya güzel kokular satan kimse veya dükkân”, diğerininse “ 

İğne, iplik, baharat, zarf, kâğıt, tütün vb. 
satılan dükkân" olduğu görülmekte. Bu tanımlamalara, yasal düzenlemelere rağmen pek çok bitkisel drog satışının aktarlarda yapıldığı bilinmekte; aktarların vitrinlerinden sattıkları ürünlerin ambalajına kadar sağlığa ilişkin yanlış yönlendirmelerde ve hatta sağlık beyanlarında bulunduğu görülmektedir. 


TESK Başkanı Sayın Palandöken'in de belirttiği gibi aktarlık “babadan oğula geçen" bir meslekken eczacılık fakültelerinde bitkilerin ilaç olarak kullanılması hususunda Farmasötik Botanik, Farmakognozi ve Fitoterapi dersleri verilmekte; bunun yanı sıra Farmakoloji derslerinde ilaçların etki ve kullanılışı, Toksikoloji dersinde ise ilaçların toksisitesi öğretilmektedir. Ülkemizde sağlık okuryazarlığının ilkokul 2 seviyesinde olduğunu göz önünde bulundurarak toplumun sağlığını, bu işin profesyonelleri olan sağlık meslek mensuplarına bırakmak en doğrusudur. 


Prof. Dr. Sezik: “Halkımızın sağlığı hekim ve eczacılara emanet” Fitoterapi Derneği Başkanı Prof. Dr. 
Ekrem Sezik bu hususta: "Bilindiği gibi aktarlar, sağlık eğitimi almamış olan kişilerdir. Halkımızın sağlığı, sağlıkla 


ilgili eğitim almış olan hekim ve eczacılara emanet edilmiştir" şeklinde görüş belirtmektedir. Sezik, konu hakkında şu bilgileri de vermektedir: “Sağlık Bakanlığı 2016 yılında 1985 genelgesini tekrar yayınlamış bunun yanında aktar ve baharatçı açılışında istenecek belgeler hakkındaki genelgeye aktarlarda satılabilecek bitkiler listesi eklemiştir. Sonuç olarak aktarların bir sağlık elemanı gibi bitkileri tavsiye etmesi veya satması, halkımızın sağlığı açısından uygun değildir. Gıda olarak tarçın, ıhlamur ve benzeri bitkileri satmalarının yasaklanması diye bir durum bulunmamaktadır” 


Bitkisel demek zararsız 

demek değildir 

Altını çizmek isteriz ki bitkisel demek, Zararsız demek değildir. Bitkisel ürünlerin de yan etkileri vardır. Ve bu yan etkiler, işin uzmanı olmayan kişilerin elinde geri dönüşü olmayan acı sonuçlara yol açmaktadır. Unutulmamalıdır ki “Zehir ile ilacı birbirinden ayıran dozdur” Bitkisel ya da kimyasal maddelerin karışımları vücuda yaptıkları etkiye göre zehir ya da ilaç tanımlamasına girer. 
İşte bu noktada bilim devreye girer. 
Eczacılık, bilimsel kanıtlara ve klinik araştırmalara dayanmaktadır. Eczacılar, bilimin gelişmesine katkıda bulunmakta ve en önemlisi halkın en yakın sağlık danışmanı olarak ülkenin her köşesinde kesintisiz sağlık-ilaç danışmanlığı hizmeti vermektedir. Gelenek kadar geleceği de önemsiyor, doğaya bizlere verdiği bitkiler için teşekkür ediyor, mesleklerin ayakta kalması kadar toplumun sağlığını da düşünüyoruz. 
Değerli TESK Başkanı Palandöken'i, esnafları korumak için yaptığı açıklamadan ötürü takdir etmekle beraber, kendisini toplum sağlığını düşünmeye de davet ediyoruz” 
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ÇEKOOP İLE ATIK İLAÇ İMHASI 


Çevreci Eczacılar Kooperatifi olarak 2010 yılından beri atık ilaçların güvenli imhası için çalışıyoruz. 
Tehlikesiz Atıklar Toplama Ayırma Lisansıyla, kuruluşumuzdan bugüne 7 yıldır, üye eczanelerimizin desteğiyle 420 ton atık ilacın lisanslı imha tesislerinde bertarafını sağladık. 


Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 27. ve 41. maddeleri gereği, kullanılamaz hale gelen ve miadı geçen ilaçların uygun şekilde imha edilmesinden eczane mesul müdürü sorumludur. Hem yasal zorunluluğumuzu, hem de doğa ve insan sağlığını korumak adına yemin ettiğimiz mesleki sorumluluğumuzu yerine getirmeyi sizler için kolaylaştırmak üzere buradayız. 


Kooperatifimize henüz üye olmayan eczaneler ve diğer kurumlar için, atık ilaçların uygun koşullarda imha edilmesi için 2017 yılı sonuna kadar geçerli fiyatlarımızı tablodan inceleyebilirsiniz. 
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** ÇEKOOP İLAÇ İMHA BEDELLERİ 


| 0-10 kg SOL <KDV 
10-30 kg 1001 *KDV 
30-50 kg 150t *KDV 


50k9 üzeri gönderilerinize özel fiyatlar icin (btfen bizimle iletisime gecin. 


KDV oranı 4618'dir, fiyatlar 2017 yılı sonuna kadar geçerlidir 

Nakliye bedeli gönderene aittir, Yurtiçi Kargo'nun Türk Eczacıları Birliği'ne 

özel fiyatları bulunmaktadır 

T: 0506 147 90B3 | e-posta: bilgiğ&cekoop.org.tr po Nİ 

Cekoop - — çekoop 


Elinizdeki ilaçları göndermek ve süreç hakkında ayrıntılı bilgi almak için, 0506 147 9083 no'lu telefondan veya bilgi ©cekoop.org.tr e-posta adresinden bize ulaşın. 


İlaç imha prosedürü: 


EE Eczanede ayrı bir yerde toplanan miadı geçen, bozuk ilaçlar için im İlaç İmha Tutanağı ile bir liste hazırlanır. 


Liste ile ilaçların sayım ve kontrolünün yapılması için İl Sağlık Müdürlüğüne (İSM) müracaat edilir 


tutanağı oluşturulur. 


Sayım tutanağı uyarınca, bozulmuş ve miadı geçmiş ilaçlar eczacı tarafından İlaç Takip Sisteminden düşülür. 


se 
3 
İSM ve Bölge Eczacı Odası yetkilileriyle ilaçlar eczanede kontrol edilip, ıslak imza ve kaşeyle onaylanan 4 nüsha halinde sayım 


şa İlaçlar ÇEKOOP'a ulaştırılır. Lisanslı firmada gerçekleştirdiğimiz A / imha işlemine dair resmi tutanak, eczanede saklanmak üzere geri gönderilir. 


astellas 


ORGAN NAKLİ KOORDİNATÖRLERİ ORGAN BAĞIŞINI ARTIRMAK İÇİN BİR ARAYA GELDİ 


Tüm Türkiye'de görev alan Organ Nakli Koordinatörlerinin yetkinlik ve iletişim becerilerinin artırılması amacıyla 13-15 Aralık'ta Antalya'da 5. Ulusal Organ Nakli Koordinasyon Sempozyumu düzenlendi. 


Organ Nakli Koordinatörleri Derneği'nin Astellas İlaç Türkiye desteğiyle Antalya'da düzenlediği sempozyumda 250 Organ Nakli Koordinatörü organ bağışının ve aile kabulünün artırılması için bir araya geldi. Sağlık Bakanlığı liderliğinde ONKOD, Türkiye Organ Nakli Vakfı, Karaciğer Nakli Derneği ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi temsilcilerinin buluştuğu sempozyumda, bekleme listelerinde her geçen gün artan organ ihtiyacını karşılamak amacıyla organ bağışlarının artırılmasından, beyin ölümü tanısından, aile izin sürecine ve transplantasyona kadar organ nakli ile ilgili konular detaylarıyla masaya yatırıldı. 


İ ei 


di 


“Ailelerin organ bağışı konusunda farkındalığını artırmayı amaçlıyoruz" 

Son rakamlara göre Avrupa'da ortalama organ nakli sayısının milyonda 25 iken, Türkiye'de 72 olduğunu vurgulayan ONKOD Yönetim Kurulu Üyesi ve 


Genel Sekreteri Dr. Eyüp Kahveci, "Dernek olarak amacımız, organ nakli koordinatörlerinin mesleki gelişimini sağlayarak, organ bağışında toplumsal farkındalığı artırıp ülkemizdeki organ nakli hizmetlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Organ nakli ile hayata tutunmayı bekleyen daha fazla hastaya fırsat sunmaktır” şeklinde konuştu. Türkiye'de yoğun bakım ünitelerinde hayatını kaybetmiş kişilerin aileleri tarafından yapılacak organ bağışı konusunda farkındalığı artırmak adına dernek olarak önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Dr. Kahveci, beyin ölümü gerçekleşmiş her 4 kişiden sadece 1 tanesinin organlarının bağışlandığına dikkat çekti. 


“Hayata kattığımız değerin gururunu hep beraber yaşıyoruz" 

Sempozyuma verdikleri katkı nedeniyle Astellas İlaç Türkiye adına teşekkür plaketini alan Astellas İlaç Türkiye Medikal Direktörü Hakan Topaloğlu, “Türkiye'de 25 binden 

fazla hasta organ nakli olabilmek için sıra beklerken yılda ortalama sadece 4 bin 500 hasta organ nakli ile yeniden hayatlarına sağlıklı bir şekilde devam edebiliyor. 
Organ bağışı için en kritik konu aile kabulüdür. Bir kişi organını bağışlasa 


dahi ailesinin izni olmadan organ bağışı süreci gerçekleşemiyor. Bu bilinci artırmak adına organ nakli koordinatörlerimizi destekliyoruz” dedi. 


Organ bağışını artırmaya yönelik projeleri ve sunduğu tedaviler ile organ nakli bekleyen hastalara katkıda bulunmaya devam edeceklerini belirten Hakan Topaloğlu, “Bu alanın öncü firması olarak; Sağlık Bakanlığı ve Organ Nakli Koordinatörleri Derneği iş birliği ile son yıllarda koordinatörlere yönelik düzenlenen en büyük etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. diye konuştu. 


Advertorial 


Bu Sayfada İlaç Reklamı Bulunduğundan Dolayı Yayınlanmamaktadır. 


E HABER 


"ECZACI KENDİNİ ÇOK 
YÖNLÜ GELİŞTİRMELİ” 


Öğrencilerin eczane eczacılığı ile ilgili teorik bilgilerinin pratikteki yansımalarının ve sektörel tecrübelerin aktarılması amacıyla, ilaç eczacılık sektörünün önde gelen isimleri, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde öğrencilerle buluşuyor. Bu kapsamda; ülkemizin duayen eczacılarından; EDAK Ecza Kooperatifi 2. Başkanı, 

3 kuşak eczacı bir aileden gelen Vecihi Özerdemli "Serbest Eczane Uygulamaları" 


dersine konuk oldu. 


Ülkemizde “Sağlık Eğitiminin Avrupa Birliği Müktesebatına Uyarlanması” çalışmaları çerçevesinde eczacılık fakültelerindeki lisans eğitimi yeniden yapılandırılarak 5 yıla çıkarıldı. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 5. yıl eğitim programı kapsamında eczane eczacılığı alanında Serbest Eczane Uygulamaları dersini seçmeli ders olarak dahil edildi. 
2014 yılından bu yana 
dersin koordinatörlügünü yürüten Prof. Dr. 
Hande Gürer Orhan; 
öğrenciler açısından bu dersin meslek pratiğine katkısının önemli oldugunu, özellikle alanında yetkin konukların katıldığı derslerdeki deneyim paylaşımlarının öğrencilere mesleğe atıldıklarında karşılaşacakları gerçek durum hakkında pratik bilgi sağladığını söyledi. 


“Eczacı, tam bir sağlık 

danışmanı olmalı" 

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde gerçekleşen derste EDAK Ecza Kooperatifi 2. Başkanı, duayen eczacı Vecihi Özerdemli, öğrencilere geçmişten geleceğe serbest eczane eczacılığı, iyi eczacılık uygulamalarını, yeni iş modelleri üzerine bilgilerini aktardı. Özerdemli konuşmasında, dünyanın kocaman bir bilgi havuzu haline geldiğini, mesleki ve güncel gelişmeleri takip edebilmek ve bu bilgi havuzundan yararlanabilmek için öğrencilere öncelikle yabancı dil bilmelerini önerdi. Eczacıların halk sağlığı için vazgeçilmez birer sağlık da- 


42 


nışmanı ve eczanelerin de 1. basamak sağlık kuruluşları olarak konumlandırılması için akademiden başlayarak, meslek örgütleriyle birlikte çok çaba göstermek gerektiğini söyledi. 
Eczacılığın zor durumda olduğu ile ilgili söylemlere de açıklık getiren Özerdemli, eczacılığın 21. yüzyılın en önemli mesleklerinden biri olduğunu 


söyleyerek, zorda olanın ilacın rekabet unsuru haline gelmesi ile ortaya çıkan “eczanecilik" kavramı olduğunu belirterek, “Geçmişte ilacı yapan kişi olarak ilacın kralı olan eczacı, sanayileşme ile bugün ilacı alıp satan kişi olarak, hizmetkarı durumundadır. 
Oysa bugün bilgisiyle, donanımıyla tam bir sağlık danışmanına dönüşmesi gerek. Çünkü eczacılık gittikçe gelişen bir meslek. Dünya biyoteknoloji çağına giriyor, yakında ilaçların tümü klinik ilaç haline gelecek ve kişiye özel ilaç dönemi başlayacak. Bu ne demek, her eczacı bir klinisyen olacak demek. Bu bir yerde mesleğimize yeni bir boyut katacaktır. Bu nedenle, eczacılıkla ilgili şikayet etmek yerine, bu sorunlara yö- 


nelik ben ne yapıyorum ya da yapabilirim diyerek araştırın ve çözümü üretin, çözümün anahtarı siz de" dedi. 


“Amerika'nın 70'li yıllarını yaşıyoruz" Ülkemizdeki eczane sektöründeki gelişmelerin Amerika'nın 1970'li yıllarına denk geldiğini aktaran Özerdemli, Amerika'da büyük market zincirinin piyasaya girmesi ile 1970'li yıllardan başlayarak 20 bin eczane- 
| nin kapandığını, yaşanan 
bu çöküntünün ardından eczacılıkta yeni bir modelin denendiğini, yeni bir klinik seviye oluşturularak, 2000'li yıllardan sonra Amerika'da da yeniden bireysel eczanelerin açılmaya başlandığını söyledi. Özerdemli, “Halk, marketlerden aldıkları ürünler konusunda hiçbir fikir sahibi olamadığı için artık bilgi alabileceği yerlere yöneldi, bu yönde orada eczacılar da kendilerini geliştirdi ve klinik eczacılık uygulamaları önem kazandı" diye konuştu. 
Tıp, eczacılık alanında çığır açan buluşlara da değinen Özerdemli, hastanın görme yeteneğini tekrar kazanmasını sağlayan ya da insülin direncine karşı takılan mikroçiplerden, kalp hastalarına takılan ilaçlı stentlere, ilacın bedenimizde takip edilebilirliğini sağlayan sensörlü ilaçlara dek, yaşanan bu gelişmelerin eczacılık sektörü içinde yeri olacağını ve eczacının bu gelişmeleri görerek kendini çok yönlü geliştirmesi gerektiğini aktardı. 


OCAK 2018 ECZACI 


SAÇ DÖKÜLMESİNE KARŞI DERMATOLOGLARIN 


EN ÇOK ÖNERDİĞİ MARKA' 


Yapılan çalışmalarda Yoğunlaştırılmış 
BIOCOMPLEX B11 içeriğiyle saç dökülmesine karşı 


“90 memnuniyet” 


gösterdiği kanıtlanmıştır. 


BIOCOMPLEX BN 
PROCYANIDIN 


E “HABER 


YAKLAŞIK 250 İLACIN 
REÇETESİZ SATILABİLMESİ 
İÇİN LİSTE HAZIRLANDI 


Sağlık Bakanlığı, 2018'in ilk aylarından itibaren yaklaşık 
290 ilacın reçetesiz satılabilmesi için liste hazırladı. Bu 

ilaçların marketlerde satışa sunabileceğine işaret eden İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, “Türkiye'de bu işin sonu bilinçsiz ilaç kullanımı ve ölüm demek. Büyük bir vebalin altına imza atılıyor. Geri adım 


atılmalı” dedi 


Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 
Kurumu (TİTCK), OTC yani reçetesiz satılabilecek ilaç listesi hazırladı. 
Kurumun 2018 Şubat ayı gibi OTC uygulamasını başlatacağı tahmin ediliyor. İstanbul Eczacı 
Odası BaşkanıFCz. 
Zafer Cenap Sarıalioğlu, 
60 etken maddesi olan 
yaklaşık 250 reçeteli ilacın reçetesiz ilaç statüsüne çevrilmek istendiğini belirterek “Listede sindirim, cilt, iskelet, solunum ve sinir sistemi üzerine etkili ilaçlar var. Dünyada örnekleri daha önce oldu. Önce ilaçların bir kısmı reçetesiz ilaç diye ayrıldı, sonra sosyal güvenlik kurumları güvencesinden bu ilaçlar çıkarıldı, ardından ilaç firmaları reklamı serbest yapabildi ve fiyatlarını serbestleştirdi. Ardından da bu ilaçlar eczane dışında market-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We. 


ı) lerde satışa sunuldu. Böyle olunca vatandaş gidip raftan ilacını alabiliyor, o ilacı nasıl kullanacağını, 

- hangi gıda ile almaması gerektiğini de bilmiyor. 
Mesela bir demir ilacı süt ve süt ürünü ile alınırsa hiçbir faydası olmaz. 
Vatandaşın bu kadar basit bir bilgiyi bile öğrenme şansı ortadan kalkar. 
Nasıl kullanacağı ve dozunu bilmediği için çok ciddi sıkıntılarla karşılaşma ihtimali var" diye konuştu. 


Sarıalioğlu, en büyük endişelerinin sağlık okur yazarlığının ilkokul 2. sınıf düzeyinde olduğu Türkiye'de bu işin sonunun bilinçsiz ilaç kullanımı ve ölümler demek olacağını vurgulayarak, “TİTCK, büyük bir vebalin altına imza atıyor. Bu yüzden ivedilikle bu işten geri adım atmalı" dedi. 


PRİM ÖDEMLERİNDE 
SÜRE UZATILDI 


Sosyal Güvenkil Kurumu (SGK) sigorta primlerin ödenme süresi ile ilgili bir açıklama yaptı ve ödeme süresinin uzatıldığını belirtti. Açıklamanın tamamı ise şöyle: 

"Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine, 
5 Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle “2017 yılı Kasım ayına ilişkin bazı primlerin 
ödenme süresi" başlıklı geçici 34 
üncü madde ile "Ayın Ti ile 30'u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalıların, 2017 yılı Kasım ayına ilişkin sigorta primleri ile ertelenen 
2017 yılı Şubat ayına ilişkin sigorta 
primleri en geç 26/12/2017 tarihinde Kuruma ödenir" hükmü getirildi. 
Kamuoyundan gelen talepler üzerine yapılan değerlendirme sonucunda, Ayın Ti ile 30'u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalıların, 

2017 yılı Kasım ayına ilişkin sigorta 
primleri ile ertelenen 2017 yılı Şubat ayına ilişkin sigorta primlerinin daha önceden olduğu gibi takip eden 

ayın sonunda ödenmesine ilişkin düzenleme Yönetim Kuruluna sunulmuştur. 

Buna göre, Ayın 1'i ile 30'u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalıların, 2017 yılı Kasım ayına ilişkin sigorta primleri ile ertelenen 
2017 yılı Şubat ayına ilişkin sigorta 
primlerini 02.01.2018 tarihi sonuna kadar (31.12.2017 tarihinin Pazar gününe, | Ocak resmi tatile denk gelmesi) ödemeleri mümkün olacak." 


“ECZACINIZ SİZİNLE” ETKİNLİĞİ TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR 


Hatay Eczacı Odası'nın “Eczacınız Sizinle" Projesi kapsamında geçtiğimiz hafta sonunda Antakya'da bir etkinlik gerçekleştirildi Eczacı Odası Başkanı Sedat İlkin Aközcan, Yöneticiler ve çok sayıda Eczacı meslektaşın katkı sunduğu Palladium AVM'deki etkinlikte görev alan Eczacılar, tansiyon ölçme ve mini analizler yanı sıra diğer sağlık 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etkinliklerini gerçekleştirdi. 
Eczacıların bu ilginç etkinliği sırasında, heyette görevli Eczacı Meltem Güzelmansur, ekinliğe destek vermek üzere gelen eşi, CHP İl Başkanı Mehmet Güzelmansur'un tansiyonunu ölçtü. 
Sonuç çok iyiydi... “Eczacınız Sizinle" Projesi ile ilgili konuşan Eczacı Şekip Kırbeci, şu yorumu yaptı: 


“Bizler, büyük bir özveri ile çalışıp mesleğimize sahip çıkıyoruz. 


Toplumda Eczacı algısını güçlendirmek ve halkımızın sağlığı için yapılacak olan 'Eczacınız Sizinle' sağlık taramaları için oluşabilecek akıma her zaman öncülük ve destek vermek için hazırız” 


OCAK 2018 ECZACI 


BETADINE' 


Antiseptik Gargara 


Boğaz Ağrısı Hissettiginde e e 


BETADINEe 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mantarları kökten yok eder." * 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MALİYET DÜŞÜYOR, 
İŞLEM HIZLANIYOR 


SGK, 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan elektronik imzalı e-reçete sisteminin illere göre oranını yayımladı. e-reçeteye geçildiğinden bu yana maliyetlerin düştüğü ve işlermlerin daha hızlı yapıldığı gözlemlendi. 


2017 yılında en düşük elektronikimzalı (o “Türkiye genelinde reçetelerin elekt- 


e-reçete yazılan illerin doğudaki iller olduğu görüldü. En düşük elektronik imzalı e-reçete yazılan Erzurum yüzde 
59 ile başı çekiyor. Erzurum'u yüzde 65 
ile Muş, Mardin, Malatya takip ediyor. 
En yüksek elektronik imzalı e-reçete yazılan il ise yüzde 97 ile Bolu. Bolu'yu yüzde 97 ile Tokat, yüzde 96 ile Aydın ve Yalova takip ediyor. 


Tüm Eczacı İşverenler Sendikası 
Başkanı Ecz. Nurten Saydan, yüzde 59 
ile 78 aralığında en az elektronik imzalı e-reçete yazılan 12 il bulunduğunu söyleyerek, “Bu illerin çoğunluğunun Doğu bölgemizdeki iller olması bu bölgelere gereken altyapının tam olarak sağlanamadığını göstermektedir” dedi. 
Türkiye'deki genel reçete sayısının 
günlük 1 milyon 500 bin-1 milyon 600 
bin arasında değiştiğini bildiren Nurten Saydan, “Türkiye genelinde elektronik imzalı e-reçete yazma oranı yüzde 84" dedi. Saydan, ayrıca tıbbi malzeme reçetelerinin de elektronik ortamda yazılması için pilot uygulamanın başladığını belirterek şunları söyledi: 


ronik imzalı e-reçete olarak yazılma oranı yüzde 84'lerde. Bunun en büyük Payını aile hekimleri ve özel hastaneler oluşturuyor. Aile hekimliklerinin elektronik ortamda yazdıkları reçeteler yüzde 97 oranında olup, özel hastanelerin ise elektronik ortamda yazdıkları reçeteler yüzde 90 oranında. Özel hastanelerin oranının düşük olmasının nedeni acillerden yazılan manuel kâğıt reçetelerdir” 


Elektronik reçetenin faydaları Saydan, elektronik reçeteye geçilmesi- nin faydaları hakkında şunları söyledi: “Elektronik imzalı e-reçete sistemiyle, büyük oranda sahte reçetenin önüne geçildi, yazılan reçetelerle ilgili istatisti- ki bilgi toplanması kolaylaştı, kâğıt israfının önüne geçildi, reçete okunamama durumlarının yüzde yüz giderilmesini sağladı, ilaç bilgisine ulaşma süresinin kısalması, doktor ve eczacıya vakit kazandırması, kayıt edilebilirlik, sürdürülebilirlik, takip edilebilirlik açısından kullanışlı bir sistem oldu." 

Saydan, "Medula sistemine eczane- 


lerimizde en çok hazırlanan 52 adet majistral formül kartının sisteme dahil edilmesi kağıt reçete sorununu büyük ölçüde çözecektir" dedi. Saydan, “TEİS olarak Türkiye genelinde elektronik imzalı e-reçete reçete yazılım oranın yüzde yüze ulaşmasının çok önemli olduğuna inanıyoruz. Ayrıca eczacının ve vatandaşın sorun yaşamaması için Sağlık Uygulama Tebliğinin biran evvel Medula'ya tam uyarlanması hastalarımıza daha fazla zaman ayırmamızı sağlayacak, yaşanan eczacı mağduriyetlerini giderecektir" diye konuştu. 


TİTCK, KOZMETİK ÜRÜNLERİN DENETİM VERİLERİ AÇIKLADI 


TİTCK Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Kozmetik Denetim 

Daire Başkanlığı tarafından 2017 yılı üçüncü üç aylık dönem (Temmuz-Agustos-Eylül) toplamında kozmetik ürünler piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda teknik düzenlemeye aykırı ve güvensiz ürünler tespit edilmiş olup bu ürünlere idari yaptırımlar (idari para cezası, geri çekme, imha iş ve işlemleri) uygulandı. 
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Veriler şu şekilde: 

Denetlenen kozmetik ürün sayısı: 220 
Teknik düzenlemeye aykırı ürün 
sayısı: 141 

Güvensiz ürün sayısı: 6 

Teknik düzenlemeye aykırılık gerek- 


çesi ile uygulanan toplam para cezası: ” i — 291.428 TL 

Mevzuat çerçevesinde verilen diğer | | N | para cezası: 70.000 TL 

Toplam para cezası: 361.428 TL 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Merhaba 


Çocuk ve ergenlerde spor, kişisel dönüşüm ve karakter gelişiminde oldukça etkili bir araçtır. 
Birçok bilimsel çalışma sporun çocuklarda sigara, alkol ve madde bağımlılığını önemli ölçüde azalttığını ortaya koymaktadır. 

Günümüzde fazlasıyla hareketsiz kalan gençler spor sayesinde bedensel ve zihinsel açıdan daha sağlıklı bireyler haline gelirken, bu iyilik hali ve özgüven artışı psikolojik olarak da gençleri madde bağımlılığına karşı korumaktadır. Genel olarak tüm spor dallarında, bireyin kendi sınırlarını aşarak hedeflerine ulaşma çabasının yanı sıra kişisel tatmin ve başarma duygusunun elde edilmesi sosyal çevre ve aile ile olan iletişimi de kuvvetlendirmektedir. Uyku saatleri, beslenme düzeni, antrenman takvimi ile planlı bir aktif hayata geçen gençler, spor hayatına uygun yaşam tarzı ve arkadaş seçimleri ve çevrenin de desteğiyle kötü alışkanlık ve bağımlılıktan uzak bir hayat döngüsü içerisine girebilme şansı yakalayabilmektedir. 


Güncel Gelişmeler 


WADA 2018 yasaklı madde listesinden alkol ve gliserol çıkartılırken, gıda takviyelerinde sıkça rastlanan 1,3-dimetilbütilamin eklendi. 
Ünlü bisikletçi Christopher Froome'dan alınan idrar örneğinde, sınırların üzerinde astım ilacı etken maddesi sâlbutamole rastlandı. 


Astımlı Hastalar için 
Egzersiz Onerilerimiz 


Düzenli egzersizin dayanıklılık artırıcı, 


Kas Geliştirenler için En Temel Eczacı Tavsiyeleri Neler Olmalıdır? 


Kas kütlesini artırabilmek için direnç egzersizleriyle birlikte yeterli miktarda amino asit alınması şarttır. Bu doğrultuda kas geliştirmek isteyenlerin protein ağırlıklı beslenmeleri ve gıdalardan alımın azaldığı, emilim sorunlarının yaşandığı, kas yıkımının olduğu ya da müsabaka dönemi gibi ihtiyacın arttığı dönemlerde protein içeren takviye ürünlerini kullanmaları gerekmektedir. Eczanelerimizde bireye uygun olarak önerebileceğimiz ürünler arasında protein tozları, amino asitle, peptidler ve amino asit metabolitleri bulunmaktadır. Bunlar arasında daha fazla esansiyel aminoasit içerdiği ve daha hızlı sindirildiği için whey proteini sıkça tercih edilirken, hazır amino asit destekleri ise hedefe yönelik, 96100 biyoyararlanım sağlamaları ve sindirilmeden doğrudan emilme avantajına sahiptir. 


ei 


bağışıklık güçlendirici ve endorfin salgılatıcı özellikleri sayesinde astım hastalarına iyi geldiği bilinmektedir. 
Astım hastalarının koşu, basketbol ve tenis gibi soluma kapasitesini artıran aerobik sporlara yönlendirilmesi ve spor yapılan ortamda hava kirliliği, polen, kimyasal madde, küf gibi etmenlerin bulunmaması oldukça önemlidir. 
Klorun astım atağı açısından riskli olması nedeniyle yüzme havuzlarında dikkatli olunması gerekirken, astımlı bireylerin göğüs ağrısı ve tıkanma hissetiklerinde egzersizi kesmeleri ve astım tetikleyici faktörlerin yoğun olduğu zamanlarda spor yapmamaları önerilmektedir. 
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Av. Lütfü Ertuğrul Yeşilaltay eyesilaltaydgmail.com 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ECZANELERİN AÇILMASI, NAKLİ, DEVRİ VE KAPATILMASI 


Eczacıların en çok yaşadıkları durumlardan biri de eczanelerin devri, kapatılması ve tabii ki de açılması. 
Av. Ertuğrul Yeşilaltay bu konularda dikkat edilmesi gerekenleri sizin için yazdı. 


Eczacılık mesleğiyle ilgili kurallar, 
6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
Hakkında Kanun'da düzenlenmiştir. 
Bu kanunun 5'inci, 20'nci ve geçici 4'üncü maddesi ile 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40'ıncı maddesine dayanılarak hazırlanan 28970 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik'te eczacıların görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, eczanelerin açılması, işletilmesi, nakli, devri ve kapanması ile eczanelerin özellikleri ve eczacılık hizmetlerinin yürütülmesine dâir usül ve esaslar düzenlenmiştir. 


Eczanelerin açılması, 

nakli ve devri 

28970 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik'te eczanelerin bağımsız dükkânlarda açılabileceği belirtilmiştir. Bağımsız dükkân, "Yapı ruhsatı veya yapı kullanım izni belgesinde dükkân veya işyeri olarak kaydedilmiş mekân" olarak tanımlanmıştır. Mevcut eczaneler ve eczane açılışı için yönetmeliğin Resmi Gazetede yayımlanma tarihi olan 12.04.2014 tarihinden önce resmen başvurmuş eczacılar için, bu husus uygulanmayacaktır. Yine Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış veya bu tarihe kadar resmi başvuruda bulunmuş eczanelerin devrinde de yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesi aranmayacaktır. Ancak bu belgeler nakil yapılacak yeni eczane yeri için istenecektir. Yani eczaneler yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış olsa da nakil işlemleri yönetmeliğe uygun şekilde yapılacaktır. 
12/4/2014 tarihinden sonra açılan ve nakil edilen eczanelerin isimleri, eczanenin açılacağı il veya ilçe sınırları içindeki eczaneler ile aynı isimlerde olamayacaktır. 

Eczane olacak yerler, lavabo ve tuvalet alanı dâhil olmak üzere asgari 35 
metrekare olmalıdır. Buna bodrum, asma katları, varsa merdiven boşlukları, merdiven altı kısımları, kolonları, ara duvarları dahil değildir. Ancak 28970 sayılı yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 12/4/2014 tarihinden önce ruhsat almış olan eczanelerin devredilmesi hâlinde bir defaya mahsus olmak üzere herhangi bir metrekare kısıtlaması uygulanmayacaktır. 
Ancak, yönetmelikteki fiziki koşulları sağlamayan mevcut eczanenin başka bir yere nakli durumunda eczane açılış hükümlerine göre işlem yapılacaktır. 


Eczanelerin cephesinin ve kapıları- nın belediyelere ait cadde ve sokakların üzerinde bulunması gerekir. 
Havaalanları, limanlar, otogarlar ve tren garlarında açılan eczaneler ile 12/4/2014 tarihinden önce ruhsat almış eczanelerin veya bu tarihten önce 


resmi başvuruda bulunmuş eczacılar için bu şart aranmayacaktır. Yine bu tarihten önce ruhsat almış eczaneler veya resmi başvuruda bulunmuş eczacılar için cephe ve kapıları cadde veya sokakta bulunmayanların devri durumunda da yine bu şart aranmayacaktır. 

Yeni eczane açılışına ve nakline ilişkin bir diğer kriter olan nüfus ise yine yönetmelikte düzenlenmiştir. Buna 
göre; ilçe sınırları içindeki her 3500 
kişi için bir eczane açılabilecektir. 
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu resmi internet sitesinde her yıl üç kez, eczane açılması için uygun ilçeleri 

ve açılabilecek eczane sayılarını ilan eder, eczacılar bu yerler için elektronik ortamda başvurularını yapabilirler.Kurum tarafından eczane açılacak yerlerin ilanından sonraki 30 gün içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru yapacak kişiler en fazla 25 yer için müracaat edilebilir. 
Müracaatların yapılmasından sonra en geç 10 iş günü içerisinde yerleştirme işlemi yapılır. 

Eczacıların, görev yaptıkları ilçelere 


p 
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“Cildinizin güzelliği için hücreleriniz sağlıklı olmalı. 

Kollajen, cildinizin önemli bir 

yapı taşıdır.” 


Dn. Aygiğil Çoruk. 
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göre belirlenmiş olan ilçe katsayısı ile eczacının bu ilçedeki görev süresinin çarpımı eczacının hizmet puanıdır, bu puana toplam hizmet yılı eklenerek yerleştirme puanı bulunur. Yerleştirme puanı en yüksek olan eczacıya başvurusunda öncelik tanınır. Eğer başvuruda bulunan eczacıların puanları eşit ise, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Türk Eczacıları Birliği temsilcisinin katılımı ile kura çekilir. 
Eczacının, 7 gün içinde kura sonucuna itiraz hakkı vardır. İtirazı yine kurum değerlendirir ve vereceği karar uygulanır. TİCK tarafından ilan edilen yerlere yerleştirme yapılamaması halinde, kurum 30 gün içerisinde ikinci yerleştirme yapar. Eczacılar, yerleştirme ilanından itibaren en geç 60 
gün içerisinde istenilecek belgeler ile birlikte İl / İlçe Sağlık Müdürlüklerine müracaat ederler. Geçerli bir sebebi olmadığı halde 60 gün içerisinde başvuruda bulunmayan veya eksik evrak teslim eden eczacılar, yerleştirme sonucu elde ettikleri eczane haklarını kaybederler. Bir sonraki kuraya da katılamazlar. Eczacılar, eczane ruhsatlarını 30 gün içerisinde, geçerli bir sebep belirtmeksizin almazlar ise ruhsatları iptal edilir. 


Ruhsat düzenlenen eczaneler için belediyeden ayrıca bir iş yeri ruhsatı alınması ve belediyeye harç ödenmesi gerekmemektedir. Herhangi bir kurum veya kuruluştan kayıt veya onay belgesi aranmayacaktır. Eczanede satılan ürünler için kanunlarda öngörülen bulundurulma vasıflarını sağlamak kaydıyla başka herhangi bir kurum ya da kuruluştan ayrıca kayıt, onay veya izin belgesi alınması gerekmemektedir. Eczanelerin aynı ilçe içerisindeki nakillerinde nüfus kısıtlaması yoktur. Başka ilçeye olan nakillerde ise nüfus kriteri aranır. Hiç eczanesi olmayan yerleşim birimlerinde nüfus kriteri uygulanmadan eczane açılabilecektir. Ancak, bu eczanelerin nakli halinde yine nüfus kriteri aranacaktır. Yönetmelikte 'yerleşim birimi'; merkezi idarenin ilçe kademesinden küçük yerleşim yeri olarak tanımlanmıştır. 6197 sayılı kanunun geçici 3'üncü maddesine 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göre; maddenin yürürlüğe girdiği 
2012 yılında eczacı olanlar, eczacılık 
fakültelerinde okumakta ve okumaya hak kazanmış olanlar hakkında bir defaya mahsus olmak üzere nüfusa göre eczane açılması ve nakli ile ilgili sınırlamalar uygulanmaz. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte serbest eczanesi bulunan eczacılar, bir defaya mahsus olmak üzere herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın eczanesini bulunduğu ilçe dışına nakledebilir ve devredebilir. 


Nüfusa göre eczane açılmasına ve nakline dair sınırlamaya tabi olan eczacılar “kritere tabi olan eczacılar”, sınırlamaya tabi olmayanlar ise “kritere tabi olmayan eczacılar” olarak adlandırılmıştır. 


Kritere tâbi olmaksızın eczane açma, nakletme ve devretme hakkını hâiz eczacılar ile eczane devir alacak olan eczacıların, bu haklarını kullanırken Kurum tarafından eczane açılabilecek yerlerin ilânını beklemesi gerekmez. 
Bu eczacılar, Kurum tarafından yapılan ilânlardan etkilenmeden eczanenin açılması için gerekli belgeleri, eczanenin açılacağı yerin il veya ilçe sağlık müdürlüğüne teslim ederler. 
Eczanenin naklinde, açılmaya ilişkin usül ve esaslar uygulanır. Mevcut eczane, yeni eczane için ruhsat düzenleninceye kadar eczane vasfını 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korur. Aynı il içindeki nakillerde yeni ruhsatname düzenlenmesine ve harç ödenmesine gerek yoktur. 


Bir eczanenin başka bir eczacıya devri işlemi, il sağlık müdürlüğünce görevlendirilen bir yetkili ile eczacı odası yetkilisi huzurunda tanzim olunacak bir tutanak ile yapılır. Eczanesini devir eden eczacı yeniden eczane açmak isterse, yerleştirme puanı yarı oranda düşürülür. 


Doğal afet ve mücbir sebeplerle nüfus azalması veya kentsel dönüşümle eczane yerinin tahliye edilmek zorunda kalınması hâlinde o yerleşim yerinde bulunan eczanelerin naklinde nüfusa göre eczane açılması kriteri uygulanmaz. Doğal afet ve mücbir sebeplerle nüfus azalması hâlinin tespit ve ilânı Bakanlıkça yapılır. Kentsel dönüşüm nedeniyle eczanenin tahliye edilmek zorunda kalınması halinin tespiti ise eczanenin bulunduğu bölgenin kentsel dönüşüm bölgesi olduğuna dair ilgili yetkili resmi mercilerden alınmış resmi belge ile yapılır. Doğal afet veya mücbir sebebin ortadan kalkmasını veya kentsel dönüşümün tamamlanmasını müteakip altı ay içerisinde eczacı isterse tahliye etmek zorunda kaldığı önceki eczanenin bulunduğu ilçe sınırları içerisinde bir yere herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın dönebilir. 
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Eczanelerin kapatılması 

Eczacı kendi isteği ile eczanesini kapatmak istediğinde dilekçe ve ruhsatnamesi ile il sağlık müdürlüğüne başvuruda bulunmalıdır. 

Eczanenin muvazaalı işletildiğinin tespiti veya eczane vasfını yitirmesi ya da şartları taşımadığının anlaşılması hâlinde, il sağlık müdürlüğü tarafından eczanenin ruhsatı iptal edilir. Eczanenin, kapatılmasına karar verilmesi hâlinde, Kanunda başka bir süre öngörülmeyen hâllerde tasfiye işlemlerinin yapılabilmesi için eczacıya altmış güne kadar süre tanınır. 
Muvazaa sebebiyle kapatma hâlinde ise kapatma işlemi derhal uygulanır. 


Muvazaa sebebiyle 

eczanelerin kapatılması 

Öncelikle muvazaalı eczane işletilmesini açık bir şekilde tanımlamak gerekirse; eczane resmi olarak eczacılık diplomasına sahip biri adına kayıtlı görünse de, eczacının diplomasını bir sermaye sahibine kullanması için vermesi ve eczanenin eczacılık mesleğini yapmaya hak kazanmamış, mesleğin ehli olmayan biri tarafından işletilmesi durumudur. 


Böylece bir sağlık hizmeti olan eczacılık ve insanlara sağlık hizmeti vermek için kurulan eczaneler, tamamen ticari kâr elde etme amaçlı işletilen 

ve halkın sağlığına tehdit oluşturan yerler haline geliyor. Bu yüzden muvazaa sebebiyle kapatma hâlinde, kapatma işlemi derhal uygulanır. 
Ayrıca muvazaalı olarak eczane açan eczacı beş yıl boyunca eczane açmak için başvuruda bulunamaz dolayısıyla 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eczane açamaz. Bu ceza, muvazaanın eczacılar arasında yapılması durumunda, muvazaalı hareket eden tüm eczacılar hakkında uygulanır. 


Eczanelerin geçici 

süreyle kapatılması 

Eczacı, eczanesini geçici olarak kapattığında eczane ruhsatnamesini geçici olarak il sağlık müdürlüğüne teslim eder. Eczanede bulunan ilaçlar da saklama koşullarına uygun bir şekilde muhafaza edilir. İki yıllık geçici kapatma süresi sona ermeden önce, eczacı mesleğine tekrar devam edeceğini beyan ederse eczane olacak yer kontrol edilir ve ruhsatname eczacıya iade edilir. Bu durumdaki eczaneler için bulunduğu ilçe değişmemek kaydıyla nüfus kriteri uygulanmaz. Bu süre sonunda eczacı, eczanesini bulunduğu ilçeden başka bir yerde açmak isterse bu kez nüfus kriteri aranacaktır. Sağlık Bakanlığı'nın uygulamasına göre; iki yıl eczanesini geçici olarak kapatan bir eczacı, eczanesini hiç açmadan yeniden iki yıl daha geçici olarak kapalı tutamayacaktır. Ancak geçici kapatma süresi bittikten sonra yeniden eczanesini açıp sonra yine geçici olarak kapatabilecektir. Tek eczanesi olan yerlerde ise eczacı istese bile eczanesini geçici süreyle kapatamayacaktır. 


Eczaneye mesul müdür atanması Eczacının, hastalık ve başka sebeplerle 24 saatten fazla eczaneden ayrılması gerekir ise, eczacı durumunu İl / İlçe Sağlık Müdürlüklerine bildirmelidir. 
Eğer eczacının 15 güne kadar eczaneden ayrılması durumu söz konusuysa; eczaneye, eczanesi bulunmayan bir 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Türk Fitoterapi Derneği Başkanı 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eczacı nezaret edebilir. Eczanede ikinci veya yardımcı eczacı var ise eczaneye bu eczacılar nezaret eder. 
Eczaneye mahallin serbest tabibi de nezaret edebilir. 

Eczacının, eczaneden 15 günden fazla süreyle ayrılması gerekiyor ise eczaneye mesul müdür atanması gereklidir. Mesul müdür atanmadığı takdirde eczane kapatılır. 


Bunun dışında eczaneye mesul müdür atanmasını gerektiren bazı durumlar Kanun'da sayılmıştır. 
Bunlar; 


1. Eczane sahip ve mesul müdürü iken askerlik hizmetini yapmak üzere silahaltına alınanlar askerlik hizmeti süresince, 


2. Yüksek lisans veya doktora eğitimi alacaklar bu eğitim süresince, 


3. Milletvekili, belediye başkanı, Türk Eczacıları Birliği Başkanlık Divanı üyeleri bu görevleri devam ettiği müddetçe eczaneye bir mesul müdür atamak zorundadır. 


Yüksek lisans ve doktora eğitimini, eczanelerin çalışma saatleri dışında yapan eczacılar, eğitimlerini çalışma saatleri dışında aldıklarını gösterir belgeleri il sağlık müdürlüğüne ibraz ettikleri takdirde mesul müdür atanması gerekmeyecektir. Bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihte yüksek lisans ve doktora eğitimi alan veya eğitim almaya hak kazanmış bulunanlar bakımından mesul müdür atanması zorunlu değildir. 


Prof. Dr. Ekrem Sezik seyehatte olduğundan dolayı bu sayıdaki yazısını yazamamıştır. 
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SGK'NIN ECZANE ITIRAZ 


DEĞERLENDİRME KOMİSYONU 
NASIL ÇALIŞIYOR? 


Bilindiği üzere eczanelerin SGK'ya yapacakları itirazlar 08.03.2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan Sağlık Hizmeti Sunucularının Faturalarının İncelenmesine ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik geregince SGK'ca inceleniyor. Eczanelerce SGK işlemlerine yapılacak itirazlar da bu yönetmelik gereğince oluşturulan Komisyon tarafından görüşülüyor. 
Ancak söz konusu Komisyo'nun işleyişi ile ilgili olarak bir süredir eczacılar arasında rahatsızlıklar bulunmakta idi. 
Söz konusu bu yönetmeliğe eczacılarca açılmış bulunan dava sonucu Danıştay 15. Dairesince 13.09.2017 tarihinde önemli hükümlere yürütmeyi durdurma kararı verilmiş bulunuyor. 


Hangi hükümlerin 

yürürlüğü durduruldu 

Peki, hangi hükümler Danıştay tarafından durdurulmuş bulunmaktadır? 
Durdurulan ilk hüküm eczane fatura inceleme komisyonlarının oy birliği ile karar alması hükmü. Bu doğrultuda 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bundan sonra komisyonlar incelemelerinde oy çokluğu ile karar alacak. 
Durdurulan ikinci hüküm ise 'Alınan kararlar nihai olup karar ile 

ilgili Kuruma itirazda bulunulamaz.” 
hükmü. Buna göre, artık eczanenin Fatura İtiraz Komisyonu kararlarına karşı SGK'ya itirazda bulunma hakkı bulunacak. 

Öte yandan yönetmeliğin “Üst Komisyonda; Eczane İtiraz Değerlendirme Komisyonu'nda oy birliği ile karar alınamamış olan reçete ve eki belgelerin incelemesi yapılır" düzenlemesi halen yürürlükte bulunuyor. 


İtiraz Komisyonu nasıl işliyor? 
Peki bundan sonra komisyonlar nasıl işleyecek? 

Komisyonun kuruluşu 2017 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokolün (4.3.5.) numaralı maddesinde belirtilmiş bulunmakta. 

Buna göre Eczane İtiraz İnceleme Komisyonu; sağlık sosyal güvenlik 


merkez müdürü veya görevlendireceği personel başkanlığında, sağlık sosyal güvenlik merkezinde görev yapan 
1 (bir) sağlık hizmetleri sınıfı personeli 
ile reçetesi incelenen eczacı ve bölge eczacı odasından bir eczacı olmak üzere toplam 4 (dört) kişiden oluşuyor. 
Reçetesi incelenen eczacının İtiraz İnceleme Komisyonuna katılamaması halinde yazılı olarak yetkilendireceği başka bir eczacı Komisyona katılabilme hakkına sahip. 

Komisyonda kararlar oyçokluğu ile alınıyor. Eşitlik olması halinde genel müdürlükte oluşturulan İtiraz İnceleme Üst Komisyonuna gönderiliyor. 


Eczacı toplantıya 

katılamazsa ne olacak? 

Komisyon toplantılarına reçetesi incelenen eczacı veya yerine yetkilendirilen kişinin mücbir sebepler hariç olmak üzere katılmaması halinde, diğer üyeler tarafından bu durum tutanak altına alınıyor ve yapılan kesintilere ait itirazlar katılımcılar tarafından değerlendirilerek karara bağlanıyor. 


p 
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Buna göre, Komisyon toplantısına katılamayan reçetesi incelenen eczacı tarafından alınacak mazeret dilekçesine istinaden; ilgili Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğünce mazeret değerlendirmesine göre ya itiraz edilen reçete ve eki belgeler için Komisy'nun ivedilikle yeniden toplanmasının sağlanması ya da belgelerin GSS Genel Müdürlüğü'nde oluşturulan İtiraz İnceleme Üst Komisyonu'na gönderilmesi sağlanıyor. 


Faturalara itiraz eden eczacıların Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerinde toplanan söz konusu bu İtiraz Komisyonu toplantılarını yakından takip etmelerini ve bizzat toplantıya katılarak haklarını savunmalarını önemle hatırlatalım. 


Sosyal Güvenlik Kurumu hastalara ihtiyaçları olan tıbbi ürünler konusunda Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki usullere göre geri ödeme yapıyor. Peki, bu ödemeler nasıl yapılıyor, bu konuda sıkça soru 


alıyoruz. Ayrıntılı olarak açıklayalım. 


Anlaşmalı medikal 

marketlerden temin 

SGK uygulamasında tıbbi cihazın bedelini alabilmek için iki yol bulunmakta. İlk yol tıbbi cihazın SGK MEDULA sistemine dâhil olan bir tıbbi cihaz firmasından temin edilmesi. 

Bu yolda rapor ve reçetenizle birlikte SGK anlaşmalı bir medikal satış ofisine giderek ürünlerinizi tedarik edebilmeniz mümkün oluyor. Sarf malzemeler başta olmak üzere reçetelendirilmiş medikal cihaz ve ürünler MEDULA sistemi üzerinden temin edilir ise, SGK tarafından direkt olarak medikal marketlere ödeme yapılmakta. Bu sistemde SGK hastaya veya hasta yakınına ödeme yapmıyor, bunun yerine anlaşmalı olan medikal markete ödeme yapıyor. 


Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi'ne başvurmalısınız 

SGK uygulamasında tıbbi cihaz bedelini alabilmek için ikinci yol ise MEDU-LA sistemine tabi olmayan tıbbi cihaz marketlerinden temin yöntemi. 
Bunun için hastanın veya yakınının öncelikle söz konusu tıbbi ürünün alınmasına esas olan sağlık kurulu 


SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK 


SEKTÖRÜNDE GÜNDEM 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raporu ve reçetesiyle birlikte en yakın SGK merkezine başvurması gerekmekte. Eğer SGK stoklarında ikinci el kullanılabilir durumda tıbbi cihazlar Varsa hastanın kullanması amacıyla bu cihaz hastaya teslim edilmektedir. 
Eğer SGK stoklarında söz konusu tibbi ürün veya malzeme yoksa ihtiyaç olan tıbbi cihaz için tıbbi uygunluk verilir ve rapora “Depo Mevcudu Yoktur” şeklinde bir ibare eklenir. 


Anlaşmasız medikal marketlerden temin 

Bu şekilde, cihazlar sigortalı tarafından satın alınabilir ve gerekli evraklar SGK'ya teslim edildiğinde SUT'ta tanımlanan kadar geri ödeme inceleme sonrasında hastaca alınabilecektir. 
Bu durumda hasta veya yakınları ilgili cihazları kendi tercih ettikleri medikal firmadan temin edebilmektedir. 
Şunun altını çizmek gerekir ki, sigortalının alacağı geri ödeme miktarı ürünlere göre değişmektedir. SGK tarafından belirlenen bu rakamlar Sağlık Uygulama Tebliği'nde yer alan esaslara göre SGK'ca yayımlanmaktadır. Keza tüm medikal ürünler geri ödeme kapsamında olmayıp yalnızca SUT'ta belirlenen medikal ürünler geri ödeme kapsamında bulunmaktadır. 
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